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“En ik hoorde de engel der wateren zeggen: Rechtvaardig zijt Gij, die zijt en die waart, Gij Heilige, dat Gij dit oordeel 
hebt geveld. Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken 
gegeven; zij hebben het verdiend! En ik hoorde het altaar zeggen: Ja, Here God, Almachtige, uw oordelen zijn waarachtig 
en rechtvaardig”. 
Openbaring 16:5,6

De vernietiging van het drinkwatersysteem zal een ongedacht lijden brengen. Het zal onvoorstelbaar verschrikkelijk zijn. 
Hoe kan een liefdevolle God, aan Wie genade, ontferming en zachtmoedigheid wordt toegeschreven tot de uitvoer van 
dergelijke oordelen bevel geven. Hoe zal Johannes dit allemaal hebben kunnen bevatten en verwerken. Wij kennen 
situaties, dan horen we berichten en zien we beelden, denkt u bijvoorbeeld aan de Tsunami of de aardbeving op Haïti, 
dan scheurt het ons door het hart. Wat Johannes ziet en moet verwerken is nog vele malen heftiger. Het lijkt wel of de 
Here God hem en wellicht ook ons wil troosten. 

De oordelen zijn rechtvaardig. We hebben een God die vaardig is met het recht, niet willekeurig, niet impulsief maar 
weloverwogen, geduldig tot het uiterste. Maar dan kan het niet anders en moet er vonnis geveld worden. In Hebreeën 
10:31 lezen we: “Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God”. Dat is wat de wereld in die laatste dagen 
zal overkomen, zij vallen in de handen van een rechtvaardig God. Dat is de wereld die zelf zo onrechtvaardig was dat ze 
Gods eniggeboren Zoon gekruisigd hebben. Dat is de wereld die zo onrechtvaardig was dat ze gedurende de Grote 
Verdrukking ontelbare mensen zal vervolgen en martelen omdat ze het beest niet willen aanbidden en dienen. Zo zou 
veel meer genoemd kunnen worden. De onheilige levenswandel, het verwerpen van al Gods geboden, het doden van 
miljoenen onschuldigen tot in de baarmoeder toe. Die wereld heeft geen recht om te protesteren tegen God, want Gods 
oordelen zijn rechtvaardig. 

Ook Johannes en ook wij moeten dat weten en beseffen. Zij die zoveel bloed vergoten hebben, moeten nu het bloed 
drinken, ze hebben het verdiend.


