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“uw broeder en deelgenoot in de verdrukking”
Openbaring 1:9

Johannes is een bijzondere apostel. Dat bijzondere zien we vooral in zijn relatie tot de Here Jezus. Die kenmerkt zich 
door liefde. Natuurlijk hadden ook de andere discipelen Jezus lief. Wanneer Petrus de opgestane Heer ontmoet en door 
Jezus apart genomen wordt vanwege de loochening. U kent de geschiedenis wel met het hanengekraai, antwoordt 
Petrus: ‘Here, Gij weet dat ik U liefheb’. Toch ligt het met Johannes weer anders. In het evangelie van Johannes horen we 
hoe Johannes zichzelf steeds noemt. Dan gebruikt hij de woorden: de apostel die Hij, Jezus, liefhad. Daar kunnen we 
misschien wel jaloers op zijn. Hebben ook wij niet de Here Jezus hartelijk lief? Hebben ook wij niet een hele nauwe 
relatie tot Hem die alles voor ons opgaf, de hemel verliet en aan ons gelijk werd?

Johannes noemt zich hier onze deelgenoot. Dat wil zeggen dat hij deel heeft aan de dingen van ons leven. Eigenlijk 
moeten we ons afvragen of wij deelhebben aan zijn leven. Zoals Johannes Jezus volgde en liefhad, lijkt dat ook een beetje 
op ons volgen en liefhebben van Jezus? 

Johannes schrijft dat hij deelgenoot is in de verdrukking. Soms hoor je mensen stellen dat het volgen van Jezus geluk, 
welvaart en voorspoed brengt. Uiteindelijk zal dat zo zijn, wanneer we binnengeleid worden in het huis van de Vader 
zal er een ongedacht heerlijke situatie zijn. Dat is echter wat we mogen verwachten, voor hier en nu ligt dat toch wat 
anders. De Here Jezus zegt ons dat wie Hem volgen wil, zijn kruis op zich moet nemen. We horen de Here Jezus zeggen: 
in de wereld lijdt u verdrukking. Dat zijn woorden die aansluiten bij wat Johannes schrijft. Dat is geen welvaarts-
evangelie, maar wel een bijbels-evangelie. Natuurlijk, we hoeven de zorgen niet op te zoeken, maar als ze om Christus 
wil komen, mogen we ze ook niet ontlopen. 


