12 augustus

“En de tien horen, die gij zaagt, en het beest, deze zullen de hoer haten, en zij zullen haar berooid maken en naakt en
haar vlees eten en haar met vuur verbranden”

Openbaring 17:16

Het zijn door boosheid vervulde systemen: het vals religieuze van de hoer en het dictatoriale van het beest. In het rijk
van de tien koningen was de hoer populair zolang ze gebruikt kon worden en ze deelde in de vreugde van de
schijnoverwinning van het herstelde Romeinse rijk. Ze konden samen optrekken in hun gemeenschappelijke vijandschap
tegen de Here God en de gelovigen. Nu de tien hun macht gegeven hebben aan het beest, de laatste dictator die we ook
antichrist noemen, verandert het dramatisch. De antichrist heeft zijn godsdienst gevestigd. Hij leeft als god en koning en
duldt niets naast zich. Zo houdt uiteindelijk hun samenwerking geen stand.

Het beest, de antichrist heeft gebruik gemaakt van het valse godsdienstige systeem, maar nu hij dat niet meer nodig
heeft en zelf als god regeert, neemt hij afstand en bindt de strijd met de hoer aan. De barsten in de samenwerking zijn
niet meer te camoufleren, de tegenstellingen maken van de triomfantelijke hoer op het beest een vrouw in de goot. Ze
wordt berooid, naakt ten toon gesteld, gegeten en verbrand. De rijkdommen van tempels en kerken worden
geconfisqueerd door de staat. De oorzaak van de haat van het beest wordt niet genoemd. De antichrist wordt volledig
door de satan beheerst en het ironische is dat hij precies de dingen volgens plan van de Here God doet. God geeft hem in
het hart de hoer zo te vernederen. Het is de straf van God over het valse godsdienstige systeem dat sinds de dagen van
Babylon de wereld steeds meer in de grip nam en zich verzette tegen de Here God.

Nadat de satan zijn koninkrijk gevestigd heeft en even aan de macht mocht ruiken zet het verval in en het gaat snel. Het
zijn ontwikkelingen die aangeven dat de macht van de Boze op het punt staat gebroken te worden, waarna het rijk van
de Here God doorbreken zal. Dat rijk zal schitterend zijn, een waar vrederijk. Niet met een wrede vorst, maar met de
Vredevorst.



