
12 april
“En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het 
derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. 11  En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel 
der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.”
Openbaring 8:10,11

Wij vinden het heel gewoon om de kraan open te draaien, dan komt er warm of koud water uit. Wanneer we op vakantie 
gaan naar zuidelijke streken of nog verder dan is dat allemaal minder vanzelfsprekend. Omdat het water niet altijd 
betrouwbaar is kopen we flessen water. In de Bijbel, een boek dat het leven in het Midden-Oosten dikwijls beschrijft, is 
water ook een beeld van leven of bij afwezigheid van water, juist een beeld van dood. 

De dorstige mag komen en drinken van het levende water. De Here Jezus biedt zich aan als het water des levens. Hier, in 
onze teksten, wordt het water de vijand van de mens. Niet door een tsunami, maar door vergiftiging. De derde engel die 
op de bazuin blaast roept een nieuw oordeel. Dit oordeel raakt niet de aarde of de zee, maar via het drinkwater de mens 
zelf. Er wordt niet aangegeven hoeveel mensen daardoor zullen sterven, maar wanneer een derde deel van het zoetwater 
door vergiftiging getroffen wordt kan het niet anders, dan moet dat om onwaarschijnlijk grote aantallen van mensen 
gaan. 

Wij kunnen ons gebrek aan zuiver drinkwater niet voorstellen, maar probeer eens een dag niet te drinken. Waardoor 
ontstaat deze vergiftiging? Er wordt gesproken van een ster, brandend als een fakkel die het water besmet. Deze ster 
wordt alsem genoemd. Er is wel eens een verwijzing geweest naar de ramp bij de kerncentrale van Tsjernobyl. Zo zijn er 
dus mensen die zeggen dat dit wijst op radioactieve neerslag, destijds mochten we geen bladgroente eten. Het blijft altijd 
zoeken en vragen naar de precieze betekenis, nieuwsgierig als we zijn. Daar hebben we uiteindelijk niets aan. 

Wie nu komt tot Hem die het levende water is, zal nimmermeer dorst hebben, die uitnodiging staat en is voor u.


