11 september

“En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een
mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jezus hebben; aanbid God!”

Openbaring 19:10

De engel laat zich geen aanbidding welgevallen. We mogen anderen dan de Here God niet aanbidden. Omgekeerd
mogen we ook onszelf geen goddelijke eer laten welgevallen. Ook daar kunnen de grenzen vervagen. Het woord god of
goddelijke zullen we niet snel in de mond nemen. Maar soms horen we van mensen de “waarderende’ term godenzonen,
daarmee wordt toch tenminste iets verhevens bedoeld. Soms horen we van een trainer, maar ook van een politicus
zeggen “dat is een verlosser’. Kunnen we als kinderen van God dergelijke vergelijkingen trekken? Laten we ingetogen
blijven ook voor wat onze woordkeus betreft. Niet zelden komen we ook op kerkelijk erf een houding tegen die niet
gezond is.

Sommige sprekers, evangelisten of zogenaamde gebedsgenezers gedragen en benoemen zich niet zelden als speciale
gezalfden of Godsgezanten.

Straks zal de antichrist verschijnen. We weten niet precies wanneer, we weten niet precies uit welk volk. Plotseling zal hij
daar zijn. Het beangstigende is dat hij als god aanbeden zal worden. De mensheid in die dagen ontbreekt het aan nuchter
verstand en inzicht om te beseffen dat die persoon gewoon een mens is. Het zal blijken dat straks de mens in de eindtijd
zich net zo makkelijk laat misleiden als mensen in vroegere tijden.

Ook de Romeinse keizers werden als goden geéerd en nog niet zo lang geleden ook de keizer van Japan, veel meer
voorbeelden zijn te noemen. Hij zijn de massa-communicatiemiddelen die het podium geven aan deze grootste verleider
die er ooit zal zijn. Wie niet Gods eer zoekt, maar die van zichzelf is metterdaad een dienstknecht van de boze.

Hier horen we de engel. Hij zoekt niet zichzelf, hij is een mededienstknecht van Johannes en van ons. Van mensen die
het getuigenis van Jezus hebben. Wat is dat voor getuigenis? Dat is het geloof dat de Here Jezus Gods Zoon is en dat
Hem alle lof en eer toekomt en dat we Hem alle dank verschuldigd zijn omdat Hij ons gekocht en betaald heeft met Zijn
kostbaar bloed. Daarvan willen we schrijven en getuigen. Soli Deo Gloria.



