
11 maart
“Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters”
Openbaring 5:10

De oudsten voor de troon van God bezingen hun Heer, Heiland en Zaligmaker. Duur gekocht door het bloed van het 
Lam zijn ze daar: de miljoenen uit elke stam en taal en volk en natie. Het zal een verbluffend en overweldigend feest zijn. 
De oudsten zingen en wij zullen mee jubelen. In alle toon en klank wordt onze Here Jezus bezongen. We zijn niet alleen 
losgekocht uit de slavernij van de Boze en daardoor gered van het eeuwige en reële oordeel. Maar we hebben nu ook een 
geheel nieuwe positie gekregen. 

Die nieuwe positie wordt uitgedrukt met twee woorden: koninkrijk en priester. Voor zover het om dat Koninklijke aspect 
gaat mogen we denken aan het toekomstige rijk van God. Dat is het vrederijk dat komen gaat. De regering van koning 
Salomo is daar een voorbeeld van. Het volk had voorspoed onder leiding van Salomo en aan alle kanten was er vrede en 
welvaart. Straks zal dat rijk in overtreffende trap en in volmaaktheid op aarde komen, het Messiaanse Rijk. Dan zullen 
de leeuw en het lam samen grazen. Het kind zal spelen bij het hol van de adder. Zelfs in de natuur zal een dusdanige 
verandering optreden, dat er aan de huidige milieuproblematiek niet meer gedacht zal worden. Wij zullen met Christus 
regeren. 

Helaas hebben veel christenen in te groot enthousiasme geprobeerd dat koninkrijk alvast op aarde op te richten. 
Kruistochten werden georganiseerd, soms had de kerk zelfs legers tot haar beschikking. Alle bepaald niet in 
overeenstemming met wat de Here Jezus had geleerd. Men ging en gaat soms nog, volledig voorbij aan de toekomst van 
Israël. Dat land en volk zullen het koninkrijk vormen. Niet de kerk is het koninkrijk maar Israël. 

De kerk, zal als bruid van Christus, samen met Hem regeren. Een koninklijk huis hoort altijd ten diensten te staan van 
haar onderdanen. Daartoe moeten soms offers worden gebracht. Ook dat priesterlijk aspect wordt bezongen. We hebben 
de neiging om nu al koning te willen zijn, laten we eerst leren priesterlijk te wezen.


