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“En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn 
naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden”.
Openbaring 14:1

De taferelen en beelden wisselen in het laatste Bijbelboek snel. Van het grove demonische naar het zachtmoedige en 
heilige zijn soms slechts enkele zinnen. Van gemene beesten naar een lieflijk Lam, het verschil is maar een enkel vers, en 
toch is het een wereld van verschil. Johannes moet toch wel erg geëmotioneerd zijn toen al die beelden hem in korte tijd 
passeerden. Laten we beseffen dat het zien daarvan nog veel heftiger is dan ervan lezen. 

Wat hij nu mag zien moet hij toch als een verademing ervaren, wat een troost spreekt uit dit beeld. Het beeld is niet 
nieuw, Johannes ziet het Lam, dit Lam staat op de berg Sion. Dit herinnert ons aan Psalm 2:6, de bekende Psalm over het 
woelen van de volken, precies wat we tot nu toe lazen. Dan zegt de Psalmist “Ik heb immers mijn koning gesteld over 
Sion, mijn heilige berg”. Nu deze koning zien we hier als het Lam. Het Lam staat er echter niet alleen, met Hem 144.000 
anderen. 

Hoewel het er niet bij staat is het vanzelfsprekend dat we hier mogen denken aan de 144.000 die we in hoofdstuk 7:3 
tegenkwamen. De verzegelden uit Israël, uit elke stam 12.000 man. Net als de aanbidders van het beest zijn ook deze 
verzegeld aan het voorhoofd. Zij dragen de naam van de Vader. Satan doet er alles aan om hen uit te schakelen, maar 
God zelf beschermd deze predikers van het evangelie van het koninkrijk. Zij zullen straks het Messiaanse rijk beërven, 
ongetwijfeld zullen zij in die periode dezelfde taak vervullen en als predikers van Gods liefde en koninkrijk optreden. 
Tegenover Sinaï, de plaats waar de wet aan het volk gegeven werd. staat Sion. De Hebreeënschrijver leert ons over de 
berg Sion ook opmerkelijke dingen: “Gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen” 
(Hebreeën 12:22,23). Tegenover de wet gaat het hier om genade. Genade zo oneindig groot.


