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“En de derde goot zijn schaal uit in de rivieren en in de waterbronnen, en het water werd bloed”. 
Openbaring 16:4

In ons klimaat en met onze voorzieningen hebben we nauwelijks besef van de kostbaarheid van water. Het aantal 
tappunten in huis en buiten aan het huis geven ons de mogelijkheid steeds koel, helder en fris water te drinken of ons 
onder een bruisende straal te douchen en de tuin te besproeien. Badkamers zijn in ons land niet zelden kleine paleisjes. 
We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat er op aarde plekken en landen zijn waar water zo schaars is dat men soms 
uren moet lopen om wat water te bemachtigen en soms is het er ook dan nog niet. Televisiebeelden laten ons die 
verschrikkingen zien. 

De derde engel giet zijn schaal uit, we zien feitelijk een voortzetting van het vorige oordeel. Nu wordt niet alleen het 
zoute water tot bloed, maar ook het water van de rivieren en de bronnen veranderen in bloed. U draait de kraan open en 
er komt bloed uit. Beelden van een goedkope horrorfilm? Natuurlijk is dat onvoorstelbaar, we kunnen ons geen idee 
vormen van hoe dat zou moeten gebeuren en waarmee het drinkwater tot bloed wordt. De wereld in die dagen heeft al 
de kracht van de twee getuigen (Openbaring 11) gezien. Zij konden de hemel sluiten, zodat er geen water uitviel en zij 
hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. Het getuigenis van die mannen werd genegeerd en men 
vierde feest bij hun dood. 

Moeten we ‘bloed’ letterlijk nemen of symbolisch? Maakt dat echt verschil. Willen we de boodschap eerlijk verstaan dan 
is in beide gevallen de situatie vreselijk. Geen drinkwater, geen levend water, waar water afwezig is, daar viert de dood 
hoogtij. Miljarden worden geïnvesteerd om te zien of er op Mars of ergens anders in het heelal water is, want is er water, 
dan is er mogelijk leven. De evolutietheorie inspireert tot die gedachte. De Here Jezus zegt:  “Indien iemand dorst heeft, 
hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste 
vloeien”. Die bron zal nooit vervuilen en nooit opdrogen.
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