
11 januari
“Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige”
Openbaring 1:7

Hoe zou het zijn om honderd jaar te worden? Sommige mensen voltooien de eeuw en mogen zelfs enkele jaren meer 
tellen. In de oude wereld, voordat de zondvloed kwam, werden soms mensen bijna duizend jaar oud.
Hoe zou dat zijn, zo’n leeftijd te bereiken. Met het klimmen van de jaren heb je het gevoel dat de tijd steeds sneller 
voorbij gaat. Naarmate de herinnering toeneemt, neemt de toekomst af. Dat is natuurlijk betrekkelijk, gelovende mensen 
hebben een eindeloze toekomst in het verschiet.

De Here God noemt zich hier, de alfa en de omega. Het begin en het einde. Daarmee bedoelt de Here te zeggen, dat Hij 
alles wat is, omvat. Voordat er iets was, was Hij er en wat er ook gebeuren zal, Hij zal er altijd zijn. Voor de eeuwige God 
gelden geen tijdsbeperkingen, Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij kunnen hier alleen maar stamelen: Hoe groot 
zijt Gij.

De Here God noemt zich de alfa en de omega in relatie tot de mens. Dat moeten we goed begrijpen. Natuurlijk is Hij de 
heilige God die in het ontoegankelijke licht woont, die de zonde van de mens niet verdraagt. Daarvoor moet de mens 
beducht zijn. Toch geloof ik dat de Here hier iets anders duidelijk wil maken. Hij is de alfa en de omega, Hij omvat alle 
dingen. 

Wanneer we beseffen dat God liefde is en in Christus genade gebracht heeft, dan betekent dit dat God ons van voor en 
achter met Zijn zorg omgeeft. God wil ons leiden en begeleiden in ons leven. Hij overziet alles en dat is een heel veilig 
idee. Wanneer er schaduw of duisternis over ons leven valt mogen we weten en beseffen: God heeft ons lief, Hij is de alfa 
en de omega, de Almachtige, Hij zorgt voor ons.


