
11 februari
“zeven vurige fakkels brandden, dit zijn de zeven Geesten Gods”
Openbaring 4:5

Zeven is het getal van de volheid of de volmaaktheid. Het is allemaal best ingewikkeld voor ons. We spreken over God 
en nemen het woord drie-eenheid in de mond, maar wat zegt het ons? Er is over die term heel wat te doen geweest en 
nog, zeker in relatie tot het Jodendom. Nu lezen we hier dat de Geest van God als zevenvoudig gezien moet worden. We 
moeten oppassen dat we niet te veel willen zeggen of weten. God is God, Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. De 
geopenbaarde dingen zijn voor ons, de verborgen dingen heeft God voor zichzelf gehouden. Ons past enkel verbazing, 
God is altijd groter. 

Jesaja 11 spreekt over de Geest des Heren, de Geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte en van kennis en vreze 
des Heren. In de tabernakel stond een zevenarmige kandelaar. Die kandelaar was uit één klomp goud van dertig kilo 
gedreven. Dat wil zeggen met een hamer uitgeklopt. Ze is een beeld van Christus, het licht der wereld. Wat een slagen 
heeft Hij gekregen! Dat geweld Hem aangedaan maakt Hem tot die kandelaar, lichtdrager. De brandstof voor de 
kandelaar was van gestoten olijven. Het vuur dat de kandelaar droeg kwam van God, het was heilig vuur. God zelf had 
dat vuur gegeven. Er bestond ook vreemd vuur, God duldde dat niet, twee zonen van Aäron stierven toen ze met dat 
vreemde vuur naderden. 

Het vuur op de kandelaar staat voor de Geest van God, dat is de Heilige Geest. We zien ook hoe op de Pinksterdag Gods 
Geest uitgestort werd. De vlammen op de kandelaar toonden dat God gekomen was, zo was dat ook op de Pinksterdag. 
God is gekomen in en door Zijn Geest. “Maar wanneer Hij zal gekomen zijn, de Geest der waarheid, Hij zal u in alle 
waarheid leiden. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen, en het u verkondigen” (Joh.16:12-15).


