
11 december
“En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.”.
Openbaring 22:7

Er stijgt niets uit boven de geweldige belofte dat onze Here Jezus spoedig komen zal. Het einde van het  boek 
Openbaring, dat ook het einde van heel Gods woord is, is één grote jubel van blijde verwachting. Wie in die blijdschap 
deelt en dat hoopvolle vooruitzicht kent staat onwrikbaar vast. Niets immers zal ons kunnen scheiden van de liefde van 
God welke is in en door Jezus Christus onze Heer. 

Daarmee komen we ook aan de zesde keer dat we het woordje ‘zalig’ in het boek Openbaring lezen. Zoals we al eerder 
mochten aangeven heeft dat woord een diepe betekenis. Het betekent  dat we in de sfeer van God gebracht worden. Die 
sfeer van God kunnen we ons nauwelijks voorstellen, “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben”
( 1 Corinthe 2:9).

De sfeer op aarde en in ons persoonlijk leven is ons natuurlijk goed bekend. Daarin kennen we veel blijde momenten, de 
liefde en de vreugde van een levenspartner en wat een blijdschap wanneer kinderen of kleinkinderen het gezin verrijken. 
Maar deze zelfde vreugdevolle zaken in het leven kunnen ons ook weer veel verdriet brengen. Wat kunnen we een zorg 
hebben in relaties en wat een verdriet om kinderen. Maar ook wanneer iemand alleen- gaand is in het leven zal dat leven 
gekenmerkt worden door die soms heftige golfbeweging tussen vreugde en verdriet, zorg en blijdschap. Ons wordt hier 
toegezegd dat we zalig zullen worden, gebracht zullen worden in de sfeer van God. Daar is geen verdriet of rouw, geen 
ziekte of zorg, geen pijn of dood. Alles was bij de donkerte en de duisternis hoort zal verdwenen zijn. Eeuwige vreugde 
is wat ons dan nog rest. Proeven we iets van de grote blijdschap die bij de apostel aanwezig moet zijn? Zalig!!

Dat alles heeft te maken met de spoedige komst van onze Here Jezus. Die hoop willen we ons niet laten afpakken. Paulus 
noemt dat ook de ‘zalige hoop’ (Titus 2:13). Het is door geloof in de Here Jezus dat we verzekerd mogen zijn van die 
blijde toekomst. Kent u Jezus als uw Heer en Heiland? 


