11 augustus
“En Hij zeide tot mij: De wateren die gij zaagt, waarop de hoer gezeten is, zijn de natién en menigten en volken en talen”
Openbaring 17:15

Vers 1 van dit hoofdstuk leerde ons dat de hoer aan vele wateren zat. Hier wordt ons nader verklaard wat daarmee
wordt bedoeld. Natién, menigten, volken en talen. Het is inmiddels heel lang geleden dat de Here God de aarde schiep.
Het begin was met één enkel mensenpaar, Adam en Eva.

We kennen de geschiedenis, de slang en de vrucht zijn berucht. Het vijgenblad is wereldberoemd. Het is wel bijzonder,
dat de Here God uit dit ene mensenpaar, nota bene in zonde gevallen, heel het menselijk geslacht heeft gebouwd. De
variaties zijn extreem. Mensen variéren in huidskleur, de vormen van hun lichamen en gezichten zijn heel verschillend.
De Europeaan is heel anders dan de Aziaat. In Handelingen 17:26 lezen we: “Hij heeft uit een enkele het gehele
menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en
de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten,
hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons”.

Hier kunnen we wat leren, zeker in onze zogenaamde multiculturele samenleving. De Bijbel leert dat de Here God de
volken hun eigen gebied heeft gegeven. Ook hier zouden veel minder zorgen en problemen zijn, wanneer we ook die
grenzen zouden handhaven. Maar iets anders stippen we aan. De Here God heeft al die mensen gemaakt, “opdat zij God
zouden zoeken”. Helaas ligt dat totaal anders. De mensen zoeken de Here God niet en als ze dat wel doen dan zijn er
heel ingewikkelde systemen en religies bedacht, terwijl God niet ver is. Al die natién, menigten, volken en talen, bedoeld
om God te zoeken, zijn een andere weg ingeslagen. Zij hebben niet de Here God gezocht, maar zijn de weg van de Boze
gegaan. De vrouw, de hoer, staat daarvoor symbool. Ze is het teken van de mens die niet Godgewijd, maar Godvijandig
is. Terwijl de Here God zo dichtbij is. Hoe dichtbij bent u tot God genaderd?



