
11 april
“En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het 
derde deel van de zee werd bloed, 9  en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde 
deel van de schepen verging.”
Openbaring 8:8,9

Het klinkt wellicht wat vreemd, de Bijbel leert dat God een God van orde is en niet van wanorde. Dat geldt ook voor de 
oordelen die over de aarde razen. Er zit systeem in. De eerste engel bazuinde en de aarde werd voor een derde deel 
getroffen door rampen. Nu blaast de tweede engel op zijn bazuin en we zien dat deze keer het zeewater getroffen wordt 
door onnavolgbaar geweld. Iets als een grote berg, brandend van vuur valt in de zee. Een derde deel van de zee werd 
bloed, natuurlijk denken we dan aan de plagen die over Egypte kwamen. Het bewerkte daar geen ommekeer, geen 
geloof. Ook hier krijgen we de indruk dat mensen, hoewel ze de vinger Gods toch moeten zien, zich niet bekeren tot de 
Here Jezus. 

Er wordt gespeculeerd over de betekenis van de grote berg die brandend in zee valt. Het lijkt het meest op een 
gigantische meteoriet. Zo’n meteoriet is omgeven door gassen, die bij wrijving met de dampkring zeker zullen 
ontbranden. Wanneer deze meest voor de hand liggende verklaring klopt, dan zullen wetenschappers de wereld te voren 
wellicht waarschuwen. Onze telescopen en al de andere geavanceerde sensoren op aarde dan wel in satellieten zullen 
zo’n meteoriet ruim van te voren waarnemen. Er waren eerder al waarschuwingen voor inslagen van meteorieten 
regens. In dit geval zal het een inslag zijn, of beter een aanslag, op de zee, met een effect veel groter dan een atoombom 
kan veroorzaken. 

De schade is onvoorstelbaar groot aan het milieu, water en dier. Maar de economische schade zal ook groot zijn. De 
wereldhandelsvloot krijgt een enorme dreun. Maar steeds moet ontkennend worden geantwoord, helaas ook deze dreun 
wordt niet gehoord. Niets wijst op een verandering of bekering.


