
10 oktober
“En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen, die onthoofd 
waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden 
en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten 
als koningen met Christus, duizend jaren lang”
Openbaring 20:4

Het oordeel dat ons gegeven wordt zal waarschijnlijk samenhangen met de dingen die op aarde zijn gebeurd. We lezen 
direct van de zielen van hen die onthoofd waren. Opmerkelijk dat Johannes de zielen ‘ziet’. In het Grieks staat er een 
woord waarvan ons woord psychologie, we zeggen zielkunde, is afgeleid. We stellen ons bij de ziel iets voor dat niet 
zichtbaar is. Zichtbaarheid heeft in onze tegenwoordige tijd te maken met materiële verschijningsvormen. Iets dat 
tastbaar is, is zichtbaar. Toch zijn we niet helemaal onwetend, we zijn vandaag in staat allerlei onzichtbare dingen 
zichtbaar te maken. Straks zullen we de zielen zien van hen die onthoofd  waren. 

Het gaat om personen die tijdens de regering van de antichrist onthoofd zijn. We weten dat, omdat de reden van de 
onthoofding ook genoemd wordt. “Zij hadden  noch het beest, noch zijn beeld aangebeden”. Hier moeten we denken 
aan wat de Here Jezus zelf als ernstige waarschuwing gegeven heeft in Mattheüs 10:28  “En weest niet bevreesd voor 
hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en 
lichaam, kan verderven in de hel”. Ik geloof dat de Heer juist met het oog op de grote verdrukking deze woorden heeft 
gesproken. Maar altijd geldt dat de ziel het eeuwige leven raakt, terwijl het lichaam aan de aarde teruggegeven zal 
worden. 

Ook hier valt ons weer op dat de Bijbel onderscheid maakt tussen mensen die in de huidige tijd leven en de Here Jezus 
als hun Verlosser aannemen en de mensen die tijdens de grote verdrukking leven en in die tijd als martelaar zullen 
sterven. Wat schitterend dat ook aan hen die onthoofd zijn recht gedaan zal worden.


