
10 mei
“En de vierentwintig oudsten, die voor God op hun tronen gezeten waren, wierpen zich op hun aangezicht en aanbaden 
God,  zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het 
koningschap hebt aanvaard”
Openbaring 11:16,17

Wanneer we ons afvragen van wie die stemmen in de hemel zijn die juichen over het koningschap dat is gekomen, dan 
krijgen we daar nu antwoord op. We zien hier weer de vierentwintig oudsten, zij danken God. Het is goed dit weer even 
in gedachten te nemen. We zagen in hoofdstuk 4 dat de gemeente van de aarde naar de hemel werd opgenomen. Vanaf 
dat punt zien we ook steeds de vierentwintig oudsten verzameld voor de troon van God, waar ook het Lam is. 

Veel mensen geloven niet in de opname van de gemeente voor de Grote Verdrukking, toch kunnen we ook hier niet 
anders dan vaststellen dat de gelovigen, gerepresenteerd door de vierentwintig oudsten, in de hemel zijn, terwijl op 
aarde de strijd doorgaat. Tijdens die strijd komt er nog een schare tot geloof die niemand kan tellen. Ook zagen we dat na 
de aardbeving en de doding van de 7000 personen in Jeruzalem, toen de twee getuigen opklommen naar de hemel, nog 
veel joden tot Christus komen. 

Het is dus de gemeente die in de hemel is opgenomen die juicht en God de eer geeft. Drie zaken komen in de dank van 
de gemeente naar voren. Allereerst noemen zij God, Almachtige. Dat wijst op Zijn soevereiniteit. Let hierbij op dat er van 
God staat: “Die is en die was”. De toevoeging die we vaak lezen: “Die komen zal” vinden we hier niet. Het koningschap 
is aanvaard! Vervolgens lezen we van Gods grote macht, die Hij opgenomen heeft. Alle reden daar dankbaar voor te zijn. 
God hoefde niet tot bevrijdende actie over te gaan, Hij deed en doet het wel. 

Zo lief heeft Hij ons. Die liefde mogen we niet weerstaan. Als derde reden tot dankbaarheid noemen de oudsten: “en het 
koningschap hebt aanvaard”. Ook hier weer die taaltechnische constructie, die de zekere aanvaarding van het 
koningschap straks, nu al als werkelijk voorstelt. Wat een heerlijke bemoediging. Maranatha Jezus komt.


