
10 maart
“want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie”
Openbaring 5:9

De Bijbel spreekt bijna vanaf de eerste bladzijde tot bijna de laatste bladzijde over het Lam. Het verschil tussen de offers 
van Kaïn en Abel bestond daaruit dat Kaïn met de vruchten van het veld tot God naderde, Abel daarentegen kwam met 
een lammetje. 

Het lammetje was het offerdier bij uitstek. Wanneer het volk van God bevrijdt wordt uit Egypte, dan passeert de 
doodsengel het huis waaraan bloed van het lammetje gestreken was. Schuilen achter het bloed van het lam. Het 
lammetje moest door de Israëlieten, vier dagen voordat het geofferd zou worden, in huis worden genomen. Zo’n klein 
lief lammetje, je hecht je aan het diertje. De kinderen geven het te eten, aaien het als een soort speelkameraadje. Dan moet 
vader het diertje slachten. Het mes op de keel zetten, de hals doorsnijden en het bloed opvangen. Dit ritueel komt ons 
haast wreed voor, maar het raakt de kern van de Bijbelse boodschap en is het hart der verzoening. 

Nadat er duizenden lammetjes geslacht zijn, roept Johannes in de woestijn, wijzend naar de Here Jezus: “Zie het lam 
Gods dat de zonde der wereld wegneemt.” Natuurlijk werd die boodschap door de mensen destijds goed begrepen. De 
vraag was, willen we schuilen achter het bloed van dat Lam? 

Diezelfde boodschap is ook vandaag de enige die het verschil maakt tussen eeuwig leven of een eeuwige hel. Ons geloof 
is uniek. Nergens bestaat een godsdienst waarbij de god zijn zoon offert voor zondige mensen. Maar wij zijn gekocht, 
duur betaald door het bloed van Gods Zoon. Wie de liefde van God niet wil, zal het oordeel krijgen. Schuilen achter het 
bloed van het lam. Altijd waren er mensen die, geraakt door die liefde, dit geloof van harte toegenegen waren. De 
vierentwintig oudsten laten het weten: “uit elke stam en taal en volk en natie. ”Bent u er ook bij?”


