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“Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn 
getal is zeshonderd zesenzestig.
Openbaring 13:18

Op allerlei manieren komen we het getal zeshonderdzesenzestig tegen en dat meestal niet in een geheiligde omgeving. 
Op muren met gravity gespoten, maar ook in films, meestal van occult gehalte speelt dit teken soms een rol. De wereld 
kent dit getal blijkbaar en misbruikt, zoals zo vaak een bijbelse profetie, op zeer profane wijze. 

Toch moeten we niet alleen naar de wereld buiten de kerk kijken, dikwijls wordt dit getal ook door gelovigen misbruikt. 
We zien wel eens beelden op televisie van groepen met spandoeken waar we namen van fungerende wereldleiders op 
zien, waar dan ook bij staat het beest of 666. De eeuwen door is er gespeculeerd, pausen en keizers kregen het etiket 
opgeplakt, hun naam of titel of combinatie daarvan paste immers precies. Ik hoorde eens iemand zeggen, we moeten 
straks een verkiezing uitschrijven tussen al die kandidaten. Het zijn wel heel erge beschuldigingen om iemand als 
antichrist voor te stellen, dat komt ons niet toe. Daar komt bij dat pas in de grote verdrukking deze persoon openbaar 
wordt, dan is de gemeente, zoals eerder uitgelegd, opgenomen in het Vaderhuis.

Niet direct een goede uitleg van het getal maar toch opmerkelijk is dit via de Latijnse taal te doen. In het Latijn is zes, 
seks, rechtstreeks. Er staat dan seks, seks, seks. In onze wereld draait alles zo ongeveer om seks, opmerkelijk is het wel.
Beter is wellicht naar de symbolische betekenis te kijken. Het getal zeven is het getal van God en staat voor de 
volmaaktheid van onze God en Heer. Het Lam heeft zeven horens, zeven ogen, we lezen van de zeven geesten van God. 
Het getal van de mens is zes of twaalf, of vierentwintig. Het blijft altijd onder de zeven. De mens wil zich graag 
verheffen, dat was ook de verleiding, “Gij zult als God zijn”. Dit getal maakt ons duidelijk dat die goddeloze ambitie 
nooit gehaald wordt. Psalm 8:5 leert ons, dat de mens bijna goddelijk is gemaakt, dat wordt door dit getal slechts 
bevestigd.


