10 juli
“En de tweede goot zijn schaal uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode, en alle levende wezens, die in de zee
waren, stierven.

Openbaring 16:3

Het gaat snel, de stinkende en etterende wonden, voortgekomen door het uitgieten van de eerste schaal, zijn nog niet
genezen of de volgende schaal wordt leeggegoten, nu in de zee. Er wordt niet een specifieke zee of oceaan genoemd. Ik
denk dat we van doen hebben met het zoute water dit in tegenstelling tot het zoete water van de rivieren en de
waterbronnen. Ook hierover is gespeculeerd. Zo wordt er verondersteld dat de zeeén en oceanen door bepaalde algen
vervuild worden, waardoor het leven in het water onmogelijk wordt. Anderen schrijven over de vervuiling van de
zeeén. Er schijnen in de oceanen pakketten plastic te drijven ter grootte van ons land. De algen zouden veroorzaakt
worden door de opwarming van de aarde, het plastic zou juist weer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Deze
uitleg doet volgens mij geen recht aan het ‘uitgieten van de schalen’, dat betekent een plotseling en heftig gebeuren, niet
iets dat geleidelijk plaatsvindt. Waar het mijns inziens om gaat is dat door deze plagen de aarde als plaats om te leven
verdwijnt. De zonde brengt de dood voort en de dood gaat tot in alle aspecten van de schepping door. De mens, die
zonder God wil leven, zal zonder God geen leven hebben.

Wanneer we deze plaag zien dan herkennen we ook de eerste plaag waarmee Mozes het land Egypte trof. Parallel is
misschien dat de farao en de Egyptenaren zich niet bekeerden. Ook hier horen we niet van een bekering van mensen, als
dat nog mogelijk zou zijn. Opmerkelijk is dat er gesproken wordt van:“bloed als van een dode”. Wat kan dat anders
betekenen dat de onreine stank vreselijk moet zijn. Het klimaat op aarde zal hieronder vreselijk gebukt gaan.

Natuurlijk zoek ik naar iets positiefs, maar dat is hier niet. Wat ik wel weet, is dat het bloed van de Here Jezus reinigt van
alle zonde. Zijn bloed is dat van een levende, Hij overwon de dood.



