10 januari
“Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien”
Openbaring 1:7

Met deze woorden komen we rechtstreeks aan het thema van het boek Openbaring. Uiteindelijk zal Jezus Christus
openbaar worden. Die komst zal zo groots en heerlijk zijn, niemand zal kunnen zeggen ik heb Hem niet gezien, want elk
oog zal Hem zien. Vriend en vijand.

Dit is ook de ultieme verwachting van Christenen, de vervulling van veel beloften. Waren het niet de engelen die tegen
de discipelen zeiden: Deze Jezus, die van u is opgenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze weerkomen, als gij Hem
ten hemel hebt zien varen. Sindsdien zijn er al heel wat generaties voorbij gegaan, levend vanuit die verwachting. Nu het
al zolang duurt zijn er mensen die een andere betekenis aan deze woorden gaan geven. Sommigen zeggen bijvoorbeeld
dat Jezus is teruggekomen door de herinnering en de gedachten van Zijn discipelen. Met hen zouden we vandaag de
roeping hebben om de ideeén van Jezus te realiseren.

Natuurlijk is het zo niet bedoeld, Jezus zal letterlijk terug komen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt. Uit de bijbel begrijpen we al dat het best lang kan duren voordat Jezus werkelijk terugkomt. Petrus
schrijft dat er spotters zullen komen, die zullen zeggen: waar blijft de belofte van Zijn komst? De werkelijke reden tot dit
uitstel is, dat God niet wil dat sommige mensen verloren gaan, maar dat we allen tot behoudenis komen.

Dat moet ons aan het denken zetten. Wat betekent dit uitstel van de wederkomst voor ons? Allereerst geeft het ons tijd,
om onszelf te heiligen, zodat we gereed zijn om Hem te ontmoeten. Het uitblijven geeft ons ook de gelegenheid anderen
van Hem te vertellen. De Here God geve dat ook wij lankmoedig zijn, opdat wij wellicht ook anderen op Zijn weg
mogen brengen.



