10 december
“En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart.”
Openbaring 22:7

Wat een bemoediging. Als Gods kinderen leven we vandaag de dag in de eindtijd. Dat woord klinkt sommige angstig in
de oren. Daarom wil ik het veranderen in ‘overgangstijd’. We leven aan de vooravond van een heel nieuwe tijd, we gaan
spoedig een drempel over die ons in een totaal andere wereld brengen zal. Die andere wereld zal vol zijn van de
heerlijkheid van God en van Jezus Zijn Zoon. Maar aan de vooravond van die nieuwe tijd wordt het eerst wel vreselijk
donker op aarde. De satanische dictatuur van de antichrist en de valse profeet zal een schrikbewind blijken zoals nooit
eerder vertoond op aarde. En hoewel we mogen geloven en weten dat de Here God de gemeente voor die vreselijke tijd
zal bewaren door de gemeente weg te nemen en veilig te brengen in het Vaderhuis, zullen we zeker de eerste golven van
die vreselijke periode meemaken.

Wanneer we vandaag de wereld observeren, dan beseffen we dat we die finale ontwikkeling snel naderen. Dan is dit
woord voor ons hoopvol: “Zie Ik kom spoedig”. Veel mensen gaan trekken aan het woord ‘spoedig’. Zo staat het ook in
Gods woord. In 2 Petrus 3 lezen we het: “Er zullen in de laatste dagen spotters met spotternij komen, die zeggen: waar
blijft de belofte van Zijn komst?”. Zo willen wij niet spreken of denken, wij worden bemoedigd met deze belofte, zie, Ik
kom spoedig. Want wie is het die spoedig komt? Dat is onze Here Jezus, Gods Zoon in Wie en door Wie alle dingen
geschapen zijn. Het is Gods Zoon, de Heiland der wereld, die voor onze zonden op Golgotha is gestorven. Het is Gods
Zoon aan wie gegeven is alle macht in de hemel en op de aarde. Het is onze Here Jezus, die door de opstanding uit de
dood bewezen heeft Gods Zoon te zijn in kracht. Naar Hem mogen we uitzien en opzien. Is zijn woord niet geweldig?
“Ik kom spoedig”. Dat woord spoedig dat geldt voor ons leven. Niet voor de 2000 jaren die achter ons liggen, maar voor
ons persoonlijk leven. Wat daarin ook gebeurt, hoe de zorg en de strijd, mogelijk veel moeite en verdriet ons belaagt, we
hebben het fantastische woord: Zie, Ik kom spoedig.



