
10 augustus
“Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen -want Hij is de Here der heren en de 
Koning der koningen- en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.” 
Openbaring 17:14

De bravoure van de koningen blijkt buitengewoon ijdel. Eindelijk leek er op aarde eenheid. De volken en hun militair 
materieel werd niet meer ingezet door de volkeren om elkaar te bestrijden. Ze bleken ineens samen te kunnen werken. Er 
was een gemeenschappelijke vijand. Het is onbegrijpelijk, die vijand was de Here God, beter, een Lam. Waarom toch die 
verbroederende, maar zinloze haat tegen Hem die alles gegeven heeft en vol van liefde en genade is. Onbegrijpelijk! We 
zagen al dat dit een ongelijke strijd was. Wie komt op het idee en koestert de gedachte de wapens tegen God op te 
kunnen nemen. Het is de satan, die zich al zo veel langer geleden tegenover God opstelde. Hij wilde zich boven God 
verheffen, helaas niet alleen legioenen van engelen lieten zich meeslepen, miljoenen, uiteindelijk wellicht miljarden 
mensen, worden door satan meegetrokken in zijn val.

Maar er zijn ook miljoenen, wellicht miljarden die de liefde en de genade van de Here God en Zijn Heiland hebben 
aangenomen. Velen die de eeuwen door gekleineerd zijn, achteruit gezet zijn en bespot werden. Velen van hen werden 
vervolgd, gemarteld en gedood en het leek allemaal zo zinloos om een volgeling te zijn van de Here God. Een tranen 
werden geplengd. Wat levert het op? Wel, dat wordt nu zichtbaar in deze finale gebeurtenissen. Zij zullen overwinnaars 
zijn. Dan wordt werkelijkheid wat Paulus al mocht voorzeggen in 1Corinthe 15:57 “Maar Gode zij dank, die ons de 
overwinning geeft door onze Here Jezus Christus”.

De overwinning is voor de geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. Gaat dit om drie groepen mensen? Ik denk 
het niet. Misschien moeten we het zo zien. Iedereen is geroepen, we zijn in Christus uitverkoren, maar we zullen door 
geloof moeten reageren. Geloof is voor veel mensen een onzekerheid. Je weet de dingen niet zeker, maar je gelooft van 
wel. Bijbels geloof echter is zekerheid. Een andere vertaling van het Griekse woord is vertrouwen. Ik geloof in God, of ik 
vertrouw God, is dat niet mooi? Met Zijn Zoon zullen we overwinnaar zijn. En vooruitlopend op wat we straks zullen 
lezen. We zullen met Hem als koningen heersen.


