9 september
“En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God”.
Openbaring 19:90

Slechts weinig mensen hebben Gods woord ‘uit Zijn mond’ gehoord. Het zijn de grote Godsmannen, de profeten, die
meestal nog op bedekte wijze, maar toch veel concreter dan wij Gods stem en woord hebben gehoord en verstaan. Wat
moet het voor Abraham geweest zijn, toen God hem uit Ur riep en met hem sprak. De diepe en rijke ervaring van een
man als Mozes bij de braamstruik. Ook mannen als Jesaja en Jeremia kenden die buitengewone klank van Gods stem.
Het spreekt enorm tot de verbeelding. Hoe zouden we reageren, zou geloven niet veel makkelijker worden wanneer de
Here God ook zo tot ons op die wonderlijk directe manier zou spreken?

Er is een ander spreken van God, dat misschien nog wonderlijker is, maar dat vinden we zo gewoon dat we eraan
voorbijgaan. We hebben het geschreven woord van God. Alle dagen kunnen we het lezen. We kunnen het opslaan,
herlezen, nog weer eens na bladeren. We kunnen teksten vergelijken en als we het een beetje zijn vergeten kunnen we
met concordanties of zoekfuncties op de PC terugzoeken. Helaas, we zijn kritisch. Omdat het woord zo gewoon is en
omdat de Here God bij het doorgeven van Zijn woord gewone mensen heeft gebruikt, peuteren we aan het woord. Maar
is het niet wonderlijk dat de Here God door middel van het alledaagse het hemelse ons heeft doorgegeven? Helaas, we
laten ons meeslepen, met de boze klinkt het vroom “God heeft zeker wel gezegd” en ondertussen maken we iets anders
van wat God gezegd heeft. We moeten terug naar het woord. De Here Jezus ging ons daarin voor, eenvoudig doch ook
vastbesloten sprak Hij: Er staat geschreven. Aan het geschreven woord peuterde de Here Jezus nooit. Ook de apostelen
hielden zich strak aan dit woord. Nu zegt de engel ons: “Dit zijn de waarachtige woorden van God”. Hier hoef je echt
niet aan te twijfelen. Dit is echt.

Zo staan de woorden van God ook tegenover de woorden van ons mensen. Wat is daar veel onwaarachtig en wat zijn er
veel woorden leugenachtig. Onze woorden zijn dikwijls maar half waar, dus helemaal onwaar. Op het woord van God
kunnen we ons verlaten, we komen niet verkeerd uit wanneer we geloven alles wat geschreven staat (Lukas 24:25).



