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“Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn”
Openbaring 21:7

Het water des levens is voor niets. Wie daarvan drinkt zal deel hebben aan die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Een 
fantastische belofte. Toch is het geloofsleven vooral een strijd. De weg die de Here Jezus is gegaan was geen eenvoudige. 
Het bracht Hem aan het kruis. Als hogepriester bracht Hij het offer en als Lam van God was Hij het offer. In dankbare 
verwondering mogen we dat aannemen en geloven. Zo opende de Here Jezus voor ons de weg tot het Vaderhuis. Toch is 
het geloofsleven een strijd, niet alleen voor de Here Jezus maar ook voor ons. 

Te dikwijls wordt het leven van een christen als een blijde en zegenrijke gang door het leven beschouwd. Niets dan 
voorspoed, zegen, succes en gezondheid zou, volgens predikers van het zogenaamde welvaartsevangelie, voor ons 
weggelegd zijn. Je mag het claimen, zo wordt gesteld en heb je het niet dan is dat gebrek aan geloof en feitelijk doe je 
God daarmee oneer. Klopt dat allemaal wel? De woorden “Wie overwint” wijzen toch op strijd. Inderdaad ligt dat veel 
meer in de lijn van Gods woord. Er is een strijd om de Here Jezus toegewijd te blijven en ons leven in heiliging te gaan, 
zonder welke niemand de Heer zal zien (Hebreeën 12:14). 

Wie kent die worsteling niet? De zonde probeert ons steeds op een doodlopende weg te trekken. Wat nodig is, is het 
overwinningsleven. Maar er is ook strijd met een ongelovige, Gode vijandige wereld. In Hebreeën 11 staat een lijst van 
geloofsgetuigen, sommigen hebben onwaarschijnlijk geleden. Om het geloof werden mensen middendoor gezaagd. Dat 
was het Oude Testament, de geschiedenis van de kerk laat zeker zoveel leed zien. We kennen de geschiedenis in het 
oude Rome. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk, leert het spreekwoord. Dat wijst op strijd. Buiten dat alles 
om leert de Here Jezus zelf dat het volgen van Hem moeite brengt en strijd. We lezen in Mattheüs 16:24 “Indien iemand 
achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij”. Later schrijft Paulus aan Timotheüs 
“Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt” (1 Timotheüs 6:2). In Hem zullen 
we meer dan overwinnaars zijn.


