
9 mei
“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de 
wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden”
Openbaring 11:15

Nu de zevende bazuin klinkt is er een onmiddellijke respons in de hemel. We zien steeds in het laatste bijbelboek die 
wisselwerking. De dingen van de hemel en de aarde zijn op elkaar betrokken. In onze tijd leven mensen voorbij aan God 
en hebben geen besef dat de Here God alle dingen ziet. Er is vreugde in de hemel als zondaren zich bekeren, maar 
verdriet wanneer dat niet gebeurt. Luide stemmen zijn hoorbaar en we weten ook wat die stemmen te melden hebben. 
Triomfantelijk klinkt het in de hemel: “Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan Zijn 
Gezalfde”. Dit moet een enorme blijdschap brengen, het is duidelijk dat de kracht van Satan gebroken is, Jezus is Heer! 

Lange tijd en ook nu nog wilden bijbeluitleggers ons laten geloven dat het Messiaanse koninkrijk in de kerk 
werkelijkheid was geworden. De Satan zou gebonden zijn en alleen nog kunnen bang maken, maar geen werkelijk 
kwaad meer kunnen aanrichten. De werkelijkheid blijkt alle dagen totaal anders. Het koninkrijk van God is er nog niet. 
Nog altijd gaat de Satan als een brullende leeuw rond en zoekt mensen te verslinden. Zelfs de Here Jezus geeft aan dat 
Satan, hoewel illegaal, nog altijd heer en meester is op aarde (Johannes 12:31; 14:30 en 16:1). Maar hier, bij het blazen van 
de zevende bazuin, hier wordt gejubeld: “Het koningschap van God is gekomen”. 

De taaltechnische formule in het Grieks “Is gekomen” duidt op een werkelijkheid die nog in de toekomst ligt. Zo zullen 
we zien dat in Openbaring 19 en 20 de heerschappij van koning Jezus geëffectueerd wordt. Eerst nog moet de 
verzetshaard worden uitgeroeid. Hoe dichter bij het hart van het verzet, hoe heftiger de strijd.

Wanneer wij lezen van de vreugde in de hemel over de zekerheid dat Jezus koning zal zijn en Zijn rijk een werkelijkheid 
is, mogen ook wij daar kracht en hoop uit putten. Alle dagen mag het anders lijken, maar het moment komt dat Zijn 
heerschappij gekomen zal zijn.


