9 maart
“En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen”
Openbaring 5:9

Zang en muziek, het zijn de mogelijkheden bij uitstek om de Here God en Zijn Zoon te verheerlijken. Wie beleeft er geen
vreugde, wanneer de gemeente samenkomt om onder fijne begeleiding de Here God groot te maken en te jubelen tot zijn
eer. Ook het luisteren naar muziek of koorzang tilt ons op. Het was niet voor niets dat David genodigd werd aan het hof
van koning Saul om daar met zijn citerspel het humeur van de koning te verbeteren. Saul, gedreven door een onreine
geest kon op den duur de lieflijke bijdrage van David niet meer waarderen. Met het groeien van de roem van de jonge
herder, groeide de afgunst van Saul.

Muziek kan ook voor heel andere doeleinden worden gebruikt. Ik denk dat Gods tegenstander dat ook al heel snel heeft
beseft. Het was Jubal die de citer en de fluit uitvond, we bevinden ons dan in de geslachtslijn van Kain. In die
geslachtslijn komen we ook de eerste smid tegen, Tubal-Kain. We weten maar al te goed hoe muziek ook gebruikt werd
tijdens het voeren van oorlogen. Muziek kan opzwepen tot geweld en mensonterende onreinheid. De bushokjes in de
buurt van grote discotheken, maar ook andere zaken moeten het ontgelden, wanneer ‘s nachts de tent sluit en de
jongeren met hoge doses adrenaline de straat op gaan.

Nu we met Johannes het tafereel in de hemel mogen gadeslaan worden we geroerd door de zang en de muziek. Hier
wordt muziek gebruikt tot eer van de leeuw-lam gestalte, onze Here Jezus Christus. De muzieknoten, noch de tekst van
dat nieuwe lied zijn ons bekend. Ik stel me voor dat in enthousiaste samenwerking, het woord enthousiast betekent
letterlijk ‘in God zijn’, de grootste componisten tot het uiterste gaan om dat nieuw lied te componeren, wellicht dat alle
tekstschrijvers onder leiding van David de ultieme formulering vinden waarmee onze Here Jezus geéerd en geprezen
wordt. Al heb ik maar een klein plaatsje achteraan in het koor, ik zal uit volle borst dit nieuwe gezang meezingen.



