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“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken 
gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het 
merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.”
Openbaring 13:16,17

Vandaag leven we in een tijd, waarin de dingen door Johannes gezien niet zo onrealistisch meer zijn. Feitelijk maken we 
zo’n beetje allemaal gebruik van het geprofileerde systeem. Het contante geld verdwijnt meer en meer uit de 
samenleving. Het is te duur, te omslachtig, te gevoelig voor diefstal en te gemakkelijk om er, naast het gewone 
geldcircuit, nog een zwartgeldcircuit op na te houden. De laatste jaren zijn acties gehouden om zwart geld legaal wit te 
wassen. Hiermee kan men ook de grote criminaliteit bestrijden, juist daar is veel zwart geld in omloop. 

Wanneer het betalingsverkeer allemaal via telebankieren gaat is er veel meer overzicht, maar dan is ook de mogelijkheid 
geschapen, zoals Johannes die voorzeggen moest. Dan kan een instantie, een bank, een overkoepelend orgaan, of een 
persoon! iemand uit het geldverkeer bannen. Met een druk op de knop kun je niet meer aan je geld komen. We kennen 
situaties, waarin mensen te weinig op hun rekening hadden, waardoor een betalingstransactie geen doorgang kon 
vinden. De pinpas werd geweigerd uitgespuugd ofwel ingeslikt door de pinautomaat. Bij dit alles zal een merkteken een 
belangrijke rol spelen. Hierover kunnen we speculeren, wat en hoe zal dat gaan. Een chip op de hand of op het 
voorhoofd. Welk systeem het wordt is niet van belang, we zien dat de dingen mogelijk zijn geworden. Nu wachten op de 
persoon die het in profetische zin toepast en zijn dictatuur vestigt.

Moeten we angst hebben nu we dit alles zien? Ik geloof van niet, de gemeente is opgenomen. Zij zal van deze dingen 
gevrijwaard blijven. Dit laat ons wel iets anders zien, dat onverwacht is. De antichrist en de valse profeet plaatsen met 
deze activiteit feitelijk ieder mens die dan leeft voor de vraag: volg mij of volg Christus. De ultieme keus voor of tegen 
Christus wordt opgelegd door de satan. Als het allemaal niet zo ernstig was zouden we de humor ervan kunnen inzien. 
Ook nu is het de allerbelangrijkste vraag in vrijheid gesteld, is Jezus uw Heer?


