
9 januari
“Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor Zijn God en Vader gemaakt”
Openbaring 1:6

We zijn koninklijk. We dromen er misschien wel eens van. Wonen in een paleis, alles mooi en indrukwekkend om je 
heen. Lakeien die je bedienen. Niet meer zelf je bed opmaken of de afwas doen. Zou het echt allemaal zo mooi zijn in het 
koninklijk paleis? Het paleis van God heeft alles. De Here Jezus noemt dat het huis van de Vader. Omdat we vrijgekocht 
zijn door Zijn bloed zullen we daar eenmaal toegang hebben. De grote koning zal ons binnenleiden en ons aan Zijn 
Vader voorstellen. Wat een uitzicht bruidsgemeente, zo zingen we wel eens. Ondertussen leven we nog in de 
tegenwoordige tijd. We zijn misschien al wel koninklijk, maar vooral, we moeten hier en nu ook priesterlijk zijn.

Wat is het kenmerkende van een priester? Eenvoudig gezegd, een profeet laat ons de woorden van God horen, daarin 
zien we de lijn van boven naar beneden: Zo spreekt de Here. In de priesterlijke bediening zien we het omgekeerde. De 
priester brengt het offer, dat is de lijn van beneden naar boven. De priester bedient het reukofferaltaar, waarop 
symbolisch onze gebeden tot God gebracht worden. 
Jezus Christus is hogepriester, maar tevens ook het offer. Door Zijn overgave brak Hij de weg van beneden naar boven 
open en werd de toegang tot het huis van de Vader voor ons ontsloten. Nu ketsen onze gebeden niet af tegen een hemel 
van koper, maar dringen door tot in het heilige der heiligen van God zelf. Wat zijn we Hem een dank verschuldigd.

Nu zijn wij ook tot priesters gemaakt. Wij mogen onszelf aanbieden aan God opdat door ons heen anderen tot God 
gebracht worden. Wij mogen de priesterlijke taak vervullen van voorbede. Jezus gaf zichzelf ten offer. Zijn wij bereid 
offers te brengen? De eeuwen door waren ze er, de getrouwen. Zij vervulden hun priesterlijke bediening, zo kwam het 
evangelie ook tot ons. Wanneer we verslagen lezen van voorgaande generaties, hoe zij gestreden hebben voor de zaak 
van God, dan kunnen we daardoor diep geraakt worden. Vandaag zijn wij de priesters, laat ons daar ernst mee maken. 
Zorg toch dat ieder het weet.


