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“Witte klederen met gouden kronen”
Openbaring 4:4

Kleren maken de man. We kennen het spreekwoord. We kleden ons ook naar de laatste mode en wanneer we ergens naar 
toe gaan informeren we naar de dress code. Soms staat de dress code ook op de uitnodigingskaart voor de speciale 
gebeurtenis. Zij die in de troonzaal van God verblijven zijn ook volgens de regels gekleed: in witte klederen. In 
Openbaring 1:13 lazen we al dat de Here Jezus zelf in het wit gekleed was. 

Alleen in het wit gekleed kun je in de nabijheid van de Heer verkeren. Het wit spreekt van de gerechtigheid die 
ontvangen werd. In Mattheüs 22:11 lezen we van een man, die het bruiloftskleed niet aanhad, hij werd, gebonden aan 
handen en voeten, de zaal uitgeworpen. Het was oneer aan de bruidegom. Vuile kleren, of naaktheid is het tegenbeeld en 
staat voor mensen die niet gerechtvaardigd zijn. 
In Genesis lezen we dat de Here God de gevallen mens bekleedt met dierenvellen. We leren uit het Oude Testament ook 
dat de priesters de huiden van de offerdieren kregen. Jezus is het Lam Gods. Wij mogen ons nu met Christus bekleden, 
dat betekent schuilen achter Zijn bloed, waardoor we gerechtvaardigd zijn.

Naast priesterlijke waardigheid spreken de kronen van koninklijke waardigheid. Herhaaldelijk spreekt de Bijbel de 
belofte uit dat zij die volhouden in de geestelijke strijd, een kroon zullen ontvangen. De Here Jezus droeg een kroon van 
doornen. Het lijden en de vloek over de aarde werd zo in Zijn hoofd gedrukt. Wij echter mogen straks de kroon des 
levens ontvangen, de overwinnaarskroon. Dit is een geweldige belofte. Hier in dit leven blijft ons dikwijls weinig 
bespaard, om Christus wil werd en wordt veel geleden. Eenmaal zullen we gekroond worden met eer en heerlijkheid. 
Openbaring 4:10 laat zien wat we met de kronen zullen doen. We werpen die voor de Hem die op de troon zit. Aan Hem 
zijn we alles verschuldigd, Hem komt al onze heerlijkheid toe. Straks maar ook nu.


