
9 december
“En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig; en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft 
Zijn engel gezonden, om zijn knechten te tonen, hetgeen weldra geschieden moet”.
Openbaring 22:6

We zagen al dat dit tekstwoord bijna letterlijk overeenkomt met wat in het eerste hoofdstuk geschreven staat. Daar 
merkten we op dat het woord ‘weldra’ een bijzondere betekenis heeft. We verwezen naar de tachograaf die in veel 
auto’s, als het ware een reisverslag maakt. In het geval van het boek Openbaring is dit een reisverslag vooruitlopend op 
de dingen die gaan gebeuren. Het is profetie waarover God zelf waakt.

Nu zijn we bijna aan het einde van de reis gekomen. De dingen die de tachograaf had opgeslagen zijn bijna volledig ten 
uitvoer gebracht. Wanneer ik dit schrijf moet nog veel werkelijkheid worden. Het tijdperk van de gemeente, zoals 
geprofeteerd in Openbaring 2 en 3 loopt ten einde. Hoe lang zal het nog duren voordat we, zoals eenmaal Johannes, 
opgetild worden en de schitterende troonzaal van God mogen binnengaan? Het zal niet lang meer duren.

Wanneer de gemeente in het Vaderhuis is opgenomen, zullen op aarde de vreselijke dingen plaatsvinden die vanaf 
hoofdstuk 6 beschreven staan. De ruiters zullen hun geweld over de aarde brengen. De zegels worden verbroken, de 
bazuinen geblazen en de schalen leeggegoten. Te midden van dit alles zullen de beesten uit de zee en uit de aarde hun 
dictatuur uitoefenen. Het merkteken zal gedrukt worden op de volgelingen van deze dictators. De economie zal de 
mensen gevangen nemen en niemand zal kunnen kopen of verkopen zonder de goedkeuring van deze dictators. Gods 
volk zal meer dan ooit vervolgd worden. Wanneer we met de Bijbel in de hand de wereldgebeurtenissen volgen dan zien 
we dat dit alles ‘weldra’ zal plaatsvinden. Onze wereld wordt er rijp voor gemaakt. Het wordt getoond aan de knechten 
van God. Dat is aan ons. Waarom zou God dit alles openbaren? Ik denk dan altijd aan Abraham, God vertelde hem wat 
er met Sodom gebeuren zou. Abraham kwam in actie, hij pleitte voor neef Lot. Laten ook wij opstaan voor de mensen 
om ons heen, opdat zij bewaard mogen blijven, want deze dingen  gaan gebeuren. De Here zal spoedig Zijn plan 
voltooien.


