8 november
“Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet”
Openbaring 21:6

De schrijver van de brief aan de Hebreeén leert ons dat we een hogepriester hebben die met ons kan meevoelen, omdat
Hij net als wij in alle dingen verzocht is geweest (Hebreeén 4:15). Die hogepriester is de Here Jezus. Wanneer we de
dingen uit Zijn leven overdenken dan weten we dat Hij ook dorst kende.

In ons land is water zeer eenvoudig te krijgen. Hoeveel kranen zijn er niet in en om het huis? Ook langs de weg is het
niet moeilijk ergens water te drinken. In het Midden Oosten is water schaars en zeker in de tijd van Jezus was het in
Israél nog moeilijker te krijgen dan nu. We komen de Here Jezus in Johannes 4 tegen bij een waterput. Hij was vermoeid
en had dorst. Dan komt er een Samaritaanse vrouw om water te putten en de Here Jezus spreekt haar vrijmoedig aan.
Dat is heel opmerkelijk, want dat doen Joden normaliter niet. Een man die een vrouw aanspreekt, dan nog wel een
Samaritaanse met een bedenkelijke reputatie. Een Joodse rabbi zou zo iets niet in zijn hoofd halen. De Here Jezus doet
dat wel. Hij kent en weet de nood die er bij die vrouw is. Voordat de Here Jezus dorstig bij de put ging zitten wist Hij dat
daar de ontmoeting met deze vrouw zou zijn. Zijn lichamelijke dorst was slechts een teken om haar en ons te leren dat
we dorstig zijn.

Zonder water zullen mensen zeer snel sterven. Nu moeten we echter niet denken aan die lichamelijke dorst. Er is een
geestelijke honger en een geestelijke dorst. Als daarin niet voorzien wordt zullen we de eeuwige dood smaken en we
zagen eerder in het boek Openbaring hoe vreselijk dat is. Het is het water des levens dat die geestelijke dorst kan lessen.
De Here Jezus geeft dat water des levens.

Soms begrijpen mensen die beeldspraak niet goed, wat is dat water des levens? Wanneer we de Bijbel biddend besturen,
alles daarin gaan geloven er naar gaan handelen. Dan wordt de geestelijke dorst gelest door Jezus. U zult het ervaren.
“0, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en
zonder prijs wijn en melk” (Jesaja 55:1).



