
8 mei
“Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig”
Openbaring 11:14

We zien in de Openbaring drie groepen oordelen. De zegels, de trompetten en de schalenoordelen. Steeds wordt er na 
het zesde in de serie een pauze ingelast voordat het zevende in de rij geactiveerd wordt. Die korte tijd geeft als het ware 
de mogelijkheid aan de mensen zich als nog te bekeren van hun boze instelling. Aan gelovigen geeft het een moment van 
bemoediging: “houdt vol: Ik heb alles onder controle”. 

Nu komen we tot de laatste van de zeven oordeelsbazuinen. Dit is niet de laatste bazuin waar Paulus over schrijft in 1 
Corinthe 15:52. Daar gaat het om de bazuin die zal klinken, waarop de gemeente tot haar Heer verzameld wordt. De 
zevende oordeelsbazuin is niet het signaal waarop de gemeente wordt opgenomen, maar geeft het startpunt aan van een 
langere periode van oordelen die zullen volgen. We hebben niet te maken met een gebeurtenis van een moment, een 
oogwenk. Hier lezen we van verschillende gebeurtenissen die over een langere tijd zullen plaatsvinden. Dan moeten we 
denken aan de oordeelsgolven die volgen en de ongelovigen hard zullen treffen. Daarnaast zullen we ook zien dat het 
Lam gekroond gaat worden. Het is duidelijk dat de finale confrontatie tussen satan en de Here Jezus aanstaande is. Er 
zijn twee van de drie wee’s gepasseerd, het meest verschrikkelijke staat op het punt werkelijkheid te worden. 

Voordat we zullen zien hoe deze oordelen over de aarde gaan, krijgen we een beeld van wat op aarde gebeurd. De 
hoofdstukken 12-14 laten ons zien dat Satan op aarde, door middel van de antichrist, alles mobiliseert in zijn ultieme, 
maar zinloze strijd tegen de Here Jezus. Waarom Satan zijn strijd voortzet is wel duidelijk, hij heeft geen andere optie. 
Waarom mensen hun strijd en verzet tegen de Here Jezus doorzetten is onlogisch en dom. Elk verzet tegen de Here zal in 
oordeel en straf eindigen, maar ieder die zich bekeerd en de naam van de Heer aanroept zal behouden worden. Laten we 
ons verzet staken en Hem de eer geven. 


