
8 maart
“een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen”
Openbaring 5:8

We bevinden ons in de rechtszaal. De vierentwintig oudsten, de vier dieren en Johannes, allen verzameld rond de troon 
in dit grote eindgebeuren.  Dan wordt de aandacht getrokken door gouden schalen, vol reukwerk. Veel van de dingen 
die we beschreven zien, herinneren ons aan de tabernakel en de tempeldienst. Daar horen zeker de schalen vol reukwerk 
bij. In Exodus 30:34-38 lezen we hoe het reukwerk gemaakt moest worden. Het reukwerk werd samengesteld uit vier 
soorten specerijen. De hogepriester moest op de Grote Verzoendag handen vol van dit reukwerk nemen en binnen de 
voorhang brengen. 

Wanneer we de samenstelling van het reukwerk zien, dan moet dit bijzonder aangenaam hebben geroken. Ook wij 
ruiken soms iets dat ons aangenaam is. De geur van eten kan ons doen watertanden. Reukwerk roept iets op. Hier zijn 
we ‘binnen de voorhang’ en we zijn er binnen door de hogepriester, onze Here Jezus. 

Al wat in het oude testament voorlopig en symbolisch was, krijgt hier zijn reële vervulling. Hier lezen we dan ook van 
reukwerk, die aangename geur, wat roept het op? De nadere beschrijving geeft aan dat het reukwerk symbool staat voor 
de gebeden der heiligen. We moeten dat in zijn geheel nemen. Het gaat niet om gebeden, maar om gebeden der heiligen. 
Veel mensen bidden zonder geheiligd te zijn. Dat zijn gebeden waarvan Jacobus zegt: “gij bidt wel, maar gij ontvangt 
niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen”.

Geheiligde mensen zijn mensen die door het offer van de Here Jezus een aparte positie innemen, echt wedergeboren 
mensen zijn. Hun gebeden komen niet voort uit hartstocht. Het gaat niet om hun persoonlijk wensenpakket. Gebeden 
van heiligen zijn gebeden door de Heilige Geest ingegeven. Die gebeden worden als lieflijk reukwerk binnen het 
voorhang gebracht, voor de troon van God. Zulke gebeden zijn onze God aangenaam, aan zulke gebeden geeft Hij 
gehoor. Here leer ons bidden, opdat onze gebeden als een heilig reukwerk voor u zijn?


