
8 april
“En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk 
geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het 
reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. 
Openbaring 8:3,4

Er komt een andere engel. Sommigen denken dat dit de Here Jezus is. Nergens echter in het Nieuwe Testament wordt de 
Here Jezus als engel getypeerd. Er is hier geen enkele aanleiding om in deze engel de Heiland te zien. Hij immers is 
Degene die als het Lam de zegels opent. Iedere keer wanneer de Here Jezus in het laatste Bijbelboek genoemd wordt, 
wordt dat onversluierd gedaan. We moeten de dingen niet ingewikkeld willen maken. 

Wanneer het hier om de Here Jezus zou gaan, dan zou dat er gewoon gestaan hebben. Het gaat om openbaring, dat is 
verheldering geen verduistering. Daarom laten we staan wat er staat, “een andere engel”. Een engel van hetzelfde niveau 
als de andere zeven. Deze engel heeft een gouden wierookvat. Het wierookvat werd gebruikt voor de dienst bij het 
reukaltaar. Daar zien we deze engel dan ook bij staan. Dit altaar was volledig van goud (Exodus 30:3). Het stond het 
dichtst tegen het gordijn, waarachter het heilige der heilige was en God zelf troonde. Het grote belang van dit altaar is 
daarmee wel duidelijk. Twee maal per dag moesten de priesters dit altaar bedienen (Exodus 30:7,8). Verder was het strikt 
verboden dit altaar voor andere offers te gebruiken. 

Het reukwerk staat symbool voor de gebeden van de gelovigen (Openbaring 5:8; 6:9-11). Hier gaat een geweldige 
bemoediging van uit. Hoeveel zullen de gebeden geweest zijn van al de gelovigen. Ik stel me voor dat daar de gebeden 
van Abel bij zijn, van Seth, van Henoch, van Noach, Mozes, David, Salomo. Petrus, Paulus. Waar zal ik stoppen ook uw 
en mijn gebeden worden als een reukwerk. Onze gebeden blijven niet ergens hangen, maar de geur gaat door het gordijn 
en komt tot God.


