
7 september
“Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden 
der heiligen”.
Openbaring 19:8

Wat zijn nu die rechtvaardige daden? Zoals we in het voorgaande al aangaven, we geloven niet dat we door onze daden 
gerechtvaardigd worden. Er is geen andere weg waardoor mensen behouden moeten worden, dan door het offer dat de 
Here Jezus voor ons op Golgotha volbracht heeft. Toch zal iedere bruid haar leven willen inrichten op een manier die 
door de bruidegom fijn wordt gevonden en hem tot eer strekt. Een bruid doet geen dingen die haar man kwetsen of pijn 
doen, omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. In onze gebroken wereld lukt ons dat helaas niet altijd en wordt er in de 
beste huwelijken wel eens aan elkaar geleden. In het volmaakte huwelijk dat in de toekomst gesloten zal worden en waar 
Christus de bruidegom is en de gemeente de bruid ligt dat duidelijk anders. Daar is ook het huwelijk volmaakt, zoals 
alles daar nieuw en volmaakt zal zijn. 

Het zijn echter wel onze daden in het hier en nu die een rol meespelen. Het blinkend en smetteloos fijn linnen zijn de 
rechtvaardige daden der heiligen. We zien hier dus een enorme tegenstelling tot de hoer die op de rug van het beest zat. 
Die hoer had zich gekleed met alles wat de wereld aan rijkdom en glans heeft te bieden. Alles van totaal andere kwaliteit 
dan de rechtvaardige daden der heiligen. Denken we hier niet aan de woorden van de Here Jezus: “Verzamelt u geen 
schatten op aarde, ….maar verzamelt u schatten in de hemel” (Mattheüs 6:19,20). 

Het woord dat hier door fijn linnen is vertaald is ‘bus’sinos’. Deze stof, waarvan het fijne linnen is gemaakt groeit aan 
bomen zo hoog als populieren. Het was niet eenvoudig te bemachtigen en kon alleen door zeer welgestelden gedragen 
worden. Het werd in Egypte alleen gebruikt bij de rituelen voor de allerheiligste zaken. Zo uniek als die stof was, zo 
bijzonder zijn ook de daden der rechtvaardigen. We moeten onszelf steeds afvragen, wat wij doen, waar past dat bij? 
Hoort dat bij de sfeer van de Here God of hoort het bij een heel andere sfeer?


