
7 mei
“En te dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in, en zevenduizend personen werden 
door de aardbeving gedood, en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer”.
Openbaring 11:13

Op het moment van de opstanding en de hemelvaart van de twee getuigen gebeurt er nog iets dat dramatisch is. “Te 
dien ure kwam er een grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in.” Over de oorzaak staat niets geschreven, 
maar we weten inmiddels wel dat de Here God richtend en straffend Zijn hand op aarde laat voelen. We hebben er soms 
moeite mee, wanneer er vandaag rampen gebeuren om daar Gods hand in te zien. Dat ontkennen we ook meestal. Het is 
wel zo dat de Bijbel leert in Amos 3:6 “Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de Here die bewerkt?” Dat betekent 
tenminste dat de Here erbij is. En als de Here iets bewerkt, dan heeft Hij daar een doel mee. Een straffende hand is een 
corrigerende hand. De Here God wil mensen liefdevol nodigen tot het heil. Maar als de tijd dringt, dringt Hij sterker aan. 
De aardbeving, die juist op dat uur plaatsvindt, houdt enerzijds een oordeel in, maar anderzijds is het ook verkondiging. 

Het oordeel treft 7000 personen. Op grond van de oorspronkelijke taal, moeten we hier denken aan 7000 prominente 
personen. Mogelijk moeten we denken aan mensen die zich rond de antichrist verzameld hebben. Politici die van alle 
windstreken gekomen zijn om de wereldleider te feliciteren met het succes van de overwinning op de twee getuigen. Nu 
zijn ze kort getuigen van de opstanding en de hemelvaart van deze mensen, maar in datzelfde uur worden zij 
geoordeeld. De getuigen mogen opklimmen naar de hemel. Deze 7000 worden geoordeeld en zullen niet naar de hemel 
mogen gaan. 

Al deze ingrijpende gebeurtenissen hebben een enorme invloed op de mensen die in Jeruzalem wonen. “Zij geven de 
God des hemels eer”. Hier zien we dat de joden in Jeruzalem tot aanvaarding van de Here Jezus komen. Inleiding tot een 
nieuwe relatie tot God, die in het komend vrederijk volkomen zal zijn. Hoe is onze relatie nu, tot de Here Jezus? 


