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“En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de 
mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van 
het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van 
het zwaard had en weer levend geworden is..”
Openbaring 13:13,14

In deze allerlaatste fase van de wereldgeschiedenis zien we weer een oud thema terugkeren. De nabootsing van het werk 
van God. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Mozes en Aäron die bij de farao van Egypte komen. Voor de ogen van de 
farao zien we wonderen van Gods macht, maar die wonderen worden door de magiërs nageaapt. De slang/staf van 
Mozes verslindt weliswaar de slangen van de Egyptische occultisten, maar toch. In het herstel van de ten dode gewonde 
antichrist zagen we al een imitatie van de opstanding van de Here Jezus. Het is feitelijk ook een nabootsing van de 
opstanding van de twee getuigen. Beide mannen hadden drie dagen dood op de straten van Jeruzalem gelegen, waarna 
zij mochten opklimmen naar hun Heer en Heiland. 

Er is nog een overeenkomst, de wonderen van de valse profeet lijken ook op die van de twee getuigen en op die van Elia, 
vuur daalt uit de hemel neer. Dat is toch wel iets meer, dan een doorsnee truc van de goochelaar in het circus. De 
mensheid vergaapt zich en zonder zich maar iets af te vragen volgen ze de, door dit tweede beest gewezen, weg. De 
mensheid heeft het evangelie van Jezus Christus afgewezen. In onze dagen zien we steeds meer dat de mens open staat 
voor allerlei wind van leer en het bijzondere naloopt. In talloze films en boeken klinkt steeds meer het bizarre door. 
Uiteindelijk zal de mens, blind en afgestompt, een gemakkelijk prooi voor de verleiding zijn. De Here Jezus had 
gewaarschuwd, er zal iemand in zijn eigen naam komen, die zullen de mensen aannemen (Johannes 5:43). Laten wij 
weten, dat er geen andere naam is waardoor wij behouden moeten worden, dan de naam van Jezus.


