
7 februari
“de regenboog was van aanzien de smaragd gelijk”
Openbaring 4:3

De vraag zal voor ons voorlopig onbeantwoord blijven. Was de regenboog een verschijnsel dat al voor de zondvloed te 
zien was, of staat ze sinds die wereldomvattende gebeurtenis alles omspannend aan de hemel, daar waar zon en regen 
elkaar raken? Er is in de Bijbel enige aanleiding te veronderstellen dat het voor de zondvloed nooit geregend heeft, dauw 
immers bevochtigde de aarde. 

Voor de zondvloed was de helft van het water potentieel aan het uitspansel, de wateren waren immers middendoor 
gedeeld (Genesis 1:6). Vandaag bevatten de wolken slechts enkele procenten van het water dat bij onze planeet hoort. 
Hoe het precies ook zit, de Here God belooft Noach dat er nooit meer een wereldwijde watercatastrofe komen zal, zoals 
die er met de zondvloed was. Als teken daarvan zet de Here God Zijn boog in de wolken. Altijd wanneer ik de 
regenboog zie, moet ik denken aan de zondvloed en aan Gods belofte. 

Zullen we straks net als Johannes Gods boog rond de troon zien? Ik denk het. Nu staat er over de boog rond Gods troon 
iets opmerkelijks, we lezen niet dat ze alle kleuren (van de regenboog) heeft, ze is groen als smaragd. Ze heeft maar één 
kleur. Die groene kleur herinnert aan de steen voor Juda op het borstschild van de hogepriester. De boog van hoop en 
bewaring combineert voor wat de kleur betreft met de steen voor Juda. Maar dan is er nog een verband. Uit Juda is de 
Here Jezus voortgekomen. Hij is Verlosser, Redder en Zaligmaker. Wanneer Gods oordelen opnieuw de aarde moeten 
slaan, dan is er bewaring voor hen die Christus toebehoren. De oordelen zullen spoedig komen, het boek Openbaring 
staat er vol van. Hier op de grens van het oordeel zien we de tekenen van Gods liefde en geduld. Ook wij mogen ons, net 
als Johannes, verheugen in de boodschap van de boog, er is hoop.


