
7 april
“En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven”
Openbaring 8:2

Wanneer we aan engelen denken, dan roept dat altijd warmte en sympathie op. Wie het compliment engel(tje) krijgt, 
weet dat hij of zij gewaardeerd wordt. Dat is lief, zacht, behulpzaam. Wanneer we nu zeven engelen zien, dan moeten we 
ons beeld een beetje bijstellen. Ik twijfel er niet aan dat ze vol warmte en sympathie zijn en vast ook zeer gedienstig. 
Maar de taak die ze toegemeten krijgen is een verschrikkelijke. Het gaat hier waarschijnlijk om engelen met een zeer 
hoge positie. Het zijn engelen die voor God stonden, in Zijn directe nabijheid. Misschien mogen we zeggen, Zijn 
vertrouwelingen. 

De Bijbel laat ons verschillende rangen en standen onder de engelen zien. Wellicht gaat het niet om rangen of standen 
maar om taakvelden. Iedere engel heeft een bepaalde rol. We komen cherubim tegen, serafim, aartsengelen en anderen. 
Onder al deze engelen nemen de zeven hier genoemd een bijzondere positie in. 

Johannes ziet dat deze engelen een bazuin krijgen. Daarmee zullen ze een duidelijke bijdrage leveren aan de oordelen 
die zullen komen. Dat is volledig in lijn met wat de Bijbel ons leert. De Here Jezus zelf zegt dat de engelen een rol zullen 
spelen bij de voleinding van de wereld (Mattheüs 13:39-41; 49-50; 16:27; 25:31). Die rol zal hier een verschrikkelijke zijn. 

De bazuinen bezorgen alle zeven engelen een specifiek soort van oordeel. De eerste vier bazuinen blazen het ecologisch 
systeem volledig uit elkaar. De vijfde en de zesde bazuin veroorzaken een demonische activiteit, met nog meer ongekend 
leed voor de mensen op aarde. Tenslotte betekent de zevende bazuin nog weer nieuwe golven van Gods oordeel en de 
toorn van het Lam. Hierbij lijkt echter de strijd meer met satan zelf gevoerd te worden. 

De engelen staan voor God, ze staan klaar, ze hebben de bazuinen. Welke lessen moeten we uit deze dingen trekken? 
Tenminste dit, God is een heilig God, zeker zeer geduldig, maar uiteindelijk zal Zijn rechtvaardig oordeel komen. Daar 
moeten we ernst mee maken.


