6 september

“Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden
der heiligen”.

Openbaring 19:8

Ja, het gaat altijd om de bruid. Alle ogen zijn gericht op haar schoonheid en voorkomen. Hoe zag ze eruit? Was ze in het
wit? Had ze een sluier? Wat voor bloemen zaten er in het bruidsboeket? Als man heb je daar misschien niet de
fijngevoeligheid voor om de details goed te zien en te waarderen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat mijn vrouw in
haar prachtige jurk stralend de deur voor me opende, maar dat was dan ook mijn bruid. Dat blijft je bij. We lezen hier dat
ze zich met blinkend en smetteloos fijn linnen kleedt. De kleding hoort dus bij de positie en de uitstraling die de persoon
heeft. Wanneer dat blinkend en smetteloos is en wanneer de bruid in het wit trouwt, dan betekent dat, dat ze nog maagd
is. Nog geen gemeenschap heeft gehad met een man en alleen met haar wettige echtgenoot die lichamelijke verbintenis
zal hebben.

Er zijn heel wat bruidjes in het wit getrouwd, waar de symboliek niet met de werkelijkheid overeenkwam. Dat wit staat
voor de reinheid en de maagdelijkheid die voor de gemeente, de bruid van Christus, straks zal opgaan. Hier zien we ook
dat de vrouw van Christus niet het volk Israél kan zijn. Dat huwelijk van Israél was er al in het Oude Testament en dat
huwelijk werd bepaald niet rein bewaard door Gods volk. In Hosea 1 wordt Gods volk zelfs als een ontuchtige
voorgesteld, een overspelige vrouw. Het woord “smetteloos’ is erg mooi en heeft de betekenis van een reiniging door
vuur. Opmerkelijk is dat Paulus in 1 Corinthe 3:13-15 schrijft “Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud,
zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken,
omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken....doch hijzelf zal gered worden,
maar als door vuur heen”. Het gaat hier dus niet om de rechtvaardiging die we door de Here Jezus hebben, onze
behoudenis. Ons antwoord daarop wordt zichtbaar in de daden die wij doen, ‘de rechtvaardige daden, der heiligen’. Die
bepalen de schoonheid van de bruid, zij is klaar voor het huwelijk.



