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“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig.”
Openbaring 21:5

Alles is anders en alles is nieuw. Hoe zal het Johannes vergaan zijn? Hij mag de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
bewonderen. Dat is een wereld die totaal anders is dan de bekende wereld. Het lijkt er even op alsof Johannes zo in 
beslag genomen wordt door de fascinatie van al dat nieuwe, dat hij even vergeet dat hij een taak heeft. Hij, die op de 
troon gezeten is roept Johannes liefdevol terug bij de les. “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”. Alsof Johannes een 
persoonlijke rondleiding krijgt van niemand minder dan van de Here God zelf. Zoals ook de bewoners van een nieuw 
huis, hun vrienden daar rondleiden en blij en dankbaar het nieuwe laten zien, maar dan moet Johannes weer aan het 
werk: “Schrijf!”

Realiseren we ons waarom Johannes schrijven moet? Het is voor de hand liggend, maar juist daarom moeten we dat 
soms benoemen. Johannes krijgt van de Here God zelf de opdracht alles wat hij ziet op te schrijven. Het wordt 
opgeschreven voor u en voor mij. Daardoor kunnen we ook al lezen van die geweldige dingen en daardoor mogen wij 
hoop en troost ontvangen. Wij leven nu nog in gebrokenheid. De scherven en roestige spijkers van de tegenwoordige tijd 
steken dikwijls diep in ons vlees en hoe benauwend is dat. Maar Johannes moet van onze Heer en God de toekomstige 
dingen opschrijven: Zo zal het worden, schrijf het maar op voor al je broeders en zusters op aarde. Zij die nu leven en zij 
die in de komende tijd toegevoegd zullen worden aan de gemeente. Laat het maar horen: “Zie, Ik maak alle dingen 
nieuw”. Daarop volgt een dubbele bevestiging, “deze woorden zijn getrouw en waarachtig”. Ook die woorden moet 
Johannes voor ons opschrijven. De dingen die hij ons in dit laatste Bijbelboek laat zien zijn zo anders dan wat we 
normaal horen en zien, dat de neiging zou bestaan je in ongeloof af te keren. Dit is te mooi, te fantastisch, dit kan niet 
waar zijn. Maar Johannes moet van Hem die op de troon zit erbij schrijven: “Deze woorden zijn getrouw en waarachtig.”  
Je kunt er echt en helemaal van op aan. Je mag er je hoop en troost uit putten.


