
6 mei
“En na die drie en een halve dag voer een levensgeest uit God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees 
viel op allen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op!”.
Openbaring 11:11, 12

Het feest duurt drieënhalve dag. Dat is een aardig feest, er zullen heel wat pakjes zijn in- en uitgepakt. En steeds maar 
weer die beelden uit Jeruzalem Daar liggen ze dan die lastige mannen, verslagen, dood weggeworpen in de straat. Afval 
en vuilnis, stad en land viert feest. De Here God laat hen opstaan uit de dood. Wat zal dat zijn, de camera’s zullen ook dit 
registreren, ook dat zal door iedereen worden gezien. Het zal eindeloos worden herhaald. Men zal het downloaden op 
internet. De stem van God zal iedere keer klinken door de luidsprekers van de radio’s “klimt hierheen op!” 

Bij de hemelvaart van de Here waren wolken, ook deze mannen verdwijnen uit het zicht van de onheilige massa. De 
mannen mogen in rust en vrede ingaan bij hun God en Heiland, hun taak is voorbij. Deze tweede opname betreft twee 
personen. In tegenstelling tot de opname van de gemeente zal heel de wereld dit zien en zal het eindeloos worden 
herhaald. Het is een herhaling van de ‘opname’ van Elia, zoals in 2 Koningen 2:11 beschreven. Alle critici zullen 
verbijsterd zijn en vrees zal de wereldgemeenschap vervullen, terecht. En toch, toch zal het hart van de mens ook deze 
keer niet veranderd worden. 

In Lukas 16:31 horen we de Here Jezus in een voorbeeld zeggen: “Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, 
zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.” Deze woorden werden tot de rijke man in 
het dodenrijk gesproken. Deze woorden zijn voor velen waar, de opstanding van Jezus wordt geloochend en belachelijk 
gemaakt. Straks zal de wereld de opstanding met eigen ogen zien en steeds weer in de herhaling. Maar er komt geen 
verandering in het hart van de mens. Betrekken we dit eens ernstig op onszelf, is ons hart voor Jezus en eren we hem als 
de opgestane Heer?


