6 maart
“En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op de troon gezeten was”
Openbaring 5:7

Stel u voor dat de Here Jezus niet gekomen was en de rol niet had aangenomen? Hebben we wel eens over de
mogelijkheid nagedacht dat de Here Jezus niet als Verlosser had willen optreden. En wie had Hem dat kwalijk kunnen
nemen? Stel u voor dat Hij gezegd zou hebben: Ik doe het niet, de mensen zijn duidelijk genoeg gewaarschuwd. Ze
hadden het prachtig voor elkaar. Een schitterende tuin, met fantastische vruchten. Zonder moeite te hoeven doen hadden
ze alles wat het hartje begeert. Zij zijn zondaren, ze hebben het zelf verprutst, nu zoeken ze het ook zelf maar uit. Heel
dikwijls reageren wij zo op leed en moeite en zorg van anderen. Eigen schuld. Maar echt, in de oprechte zin van het
woord, God zij dank, Jezus reageerde niet zoals wij dat dikwijls doen. Hij kwam!

Dat komen van de Heer vieren wij in het kerstfeest. Aan het kruis kreeg dat komen van de Here Jezus de meest
liefdevolle uitdrukking. Daar werd Johannes 3:16 volledig zichtbaar “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft”. Hier raken we ook aan een diepte in Gods raadsbesluit die voor ons onnavolgbaar is.
Want Petrus schrijft (1 Petr. 1:19-20) over de Here Jezus als over het Lam Gods van voor de grondlegging der wereld.

De Psalmist en de schrijver van de Hebreeénbrief leren ons de bereidheid van de Here Jezus zien: “ Hier ben Ik om Uw
wil te doen.” In Gethsemané, smeekt de Heer Zijn Vader, dat indien het mogelijk is, de drinkbeker van het lijden Hem
voorbij zal gaan. Jezus onderwerpt zich dan aan God de Vader. Ons wordt ook geleerd, we bidden dat zo dikwijls, “Uw
wil geschiedde”. Wanneer we hier nu zien, dat de Here Jezus de boekrol aanneemt, beseffen we te meer hoe groot Zijn
liefde is voor ons.



