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“En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop 
wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs 
vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.”
Openbaring 13:12

In Johannes 14 wordt over het werk van de Heilige Geest gesproken. Gods Geest overtuigt van zonden, gerechtigheid en 
oordeel. Wat een heilzaam werk, waardoor wij de liefde van de Here Jezus hebben leren kennen. Dit beest uit de aarde 
´bewerkt´ de mensheid zodanig, dat ze het eerste beest zullen aanbidden. We zien ook daarin een hele duidelijke imitatie 
van de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons tot aanbidding van de Here Jezus brengen. Dit beest wil mensen tot 
aanbidding van de antichrist bewegen. Wanneer we dat zo lezen en het gevolg zien dan worden we met pijn en verdriet 
vervuld. Miljoenen, wellicht miljarden mensen zullen verleid worden tot deze meest vreselijke afgoderij. Satan zelf zal 
hieraan ongetwijfeld een duivels genoegen beleven.

Het belangrijkste wapen in de hand van dit beest uit de aarde is zijn kracht tot verleiding, door middel van grote 
tekenen. Het herstel van de dodelijke wond van de antichrist is daar zeker het belangrijkste van. We lezen deze zelfde 
dingen ook in 2 Thessalonicenzen 2:9, Paulus schrijft: “Daarentegen is diens komst naar de werking van de satan met 
allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen die verloren 
gaan”. We leven vandaag in een tijd dat ‘het wonder’ volop in de belangstelling staat. Soms lijken zelfs in een christelijke 
omgeving allerlei (zogenaamde?) wonderen haast belangrijker te zijn dan het wonder van de vergeving en verzoening. 
De Here Jezus zelf waarschuwt in Mattheüs 24:24 dat deze imitatie zo sterk zal zijn, “zodat zij, ware het mogelijk, ook de 
uitverkorenen zouden verleiden”. En dan horen we de Heer spreken over dingen die in de eindtijd zullen plaatsvinden, 
dezelfde tijd dus als waarover Johannes in de Openbaring schrijft. Waar richten wij onze ogen op? Moge de Here ons de 
gave van het onderscheid geven, zodat we alleen het Lam Gods alle hulde brengen en aanbidden.


