
6 juli
“en de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend linnen en de 
borst omgord met een gouden gordel. En een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol van 
de gramschap van God, die leeft tot in alle eeuwigheden.” 
Openbaring 15:6,7

We zien een bijzondere stoet, plechtig, ernstig, ongetwijfeld ook diep bedroefd. De dingen die gedaan moeten worden 
zullen vreselijk veel leed brengen. Zeven engelen, zeven plagen. Zeven gouden schalen. We zien de getallen drie en 
zeven, een volkomen volheid. Een onontkoombare werkelijkheid. De zeven engelen spelen hier een hoofdrol in het 
drama dat zich ontwikkelt, alles volgens het plan van God. In Mattheüs 25:41 werd gesproken over het“eeuwige vuur 
dat bereid is voor de duivel en zijn engelen”, in dat vuur zullen allen geworpen worden die de liefde en de genade van 
de Here Jezus niet hebben willen aannemen. De engelen hebben het gereedschap en de middelen waarmee ze dit vonnis 
zullen voltrekken. Ze stellen zich op en ontvangen de laatste instructies. Hun uiterlijk, de kleding die ze dragen, alles zo 
rein en blinkend, staat in schril contrast met de taak die wacht. 

Ik denk dat we hier mogen leren dat de oordelen die zij zullen uitvoeren gerechtvaardigde oordelen zijn. We hebben niet 
te maken met verwoestende drift, wilde boosheid of ongedefinieerde haat. Juist de reinheid en de heiligheid waarmee 
alles is omgeven geeft aan dat de besluiten rechtvaardig zijn. De Here God is een rechter en het oordeel heeft Hij aan de 
Zoon gegeven. Het recht dat geschiedt is in de meest verheven zin, (terug)brengen van het recht. 

We zien ook één van de dieren aantreden. We zagen hen al eerder rond de troon van God, waar ze hun plaats hebben. 
Het is niet helemaal duidelijk wat hun positie en verantwoording is. Wel bleek, ook gezien hun verschijningsvorm, dat 
ze een relatie tot de schepping hebben. Die relatie wordt bevestigd. Zij overhandigen de schalen met de gramschap van 
God, die straks over de aarde zullen worden uitgegoten. 


