6 februari
“de diamant en sardius gelijk”
Openbaring 4:3

Hoe zouden wij de Here God omschrijven? Dat doen we doorgaans met woorden en begrippen als liefde, trouw, heilig,
eeuwig, onnaspeurlijk, oneindig, barmhartig, genadig. We zouden ons misschien moeten afvragen of we de Here God
wel kunnen omschrijven anders dan met de gegevens die ons vanuit de Bijbel zelf bekend zijn. Lopen we niet het risico
op godslastering, wanneer we daar onze eigen fantasie laten spreken. Misschien moeten we hier weer leren van het volk
Israél. In Israél had men zoveel ontzag voor de Here God dat men uit angst voor godslastering of misbruik van Gods
heilige naam, deze naam omschreef. Zo hoefde men Zijn Naam niet te noemen. In die wereld van het Jodendom is het
dan ook opmerkelijk dat de Here Jezus ons met vrijmoedigheid tot de Vader leert bidden. Laten we doordrongen zijn
van het voorrecht.

Wij zijn niet zo snel geneigd de Here God met materiéle tastbare zaken te vergelijken, dat is precies wat Johannes hier
wel doet. Hij komt zo diep onder de indruk van de grootheid en de heiligheid van Hem die op de troon zetelt, dat hij
woorden en zaken zoekt die uitdrukking geven aan het mooiste en kostbaarste hier op aarde. De diamant en de sardius
zijn kostbare stenen. Misschien gaat de boodschap zelfs dieper, dan de kostbaarheid alleen. Wat de diamant betreft,
eigenlijk moeten we lezen jaspis. Deze steen wordt in Openbaring 21:11 als de kostbaarste steen omschreven. Ze is
kleurloos, helder als water en beeld voor ongeschapen licht. Ze dient ook als bouwmateriaal voor de nieuwe tempel,
alles transparant. De Here God woont in het ontoegankelijke licht.

De steen sardius is diep rood van kleur. Zien we hier geen verwijzing naar onze Here Jezus? Hij gaf Zijn bloed ten offer,
waarin wij onze gerechtigheid vinden. Wij nemen de beker der dankzegging en weten dat we door het offer van de Here
Jezus toegang hebben tot Hem die in het ontoegankelijke licht woont. Is rood ook niet de kleur van vuur, oordeel voor
hen die buiten staan? Waar staat u?



