
6 december
“En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal 
hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.”
Openbaring 22:5

Wij,  gelovigen, zullen als koningen heersen. Dat roept allerlei vragen op. Als er heerschappij gevoerd wordt door 
koningen, dan moet er ook iets zijn waarover geheerst worden zal, anders is dit een zinloos woord. Waarover en over 
wie zal er geregeerd worden? De Bijbel is daar niet uitvoerig over, toch geloof ik dat de eeuwige toekomst meer inhoud 
heeft dan enkel gered te zijn om harp spelend en op wolkjes ronddrijvend voor altijd liederen te zingen. We hebben 
meestal te weinig besef van de heerlijkheid die er straks zal zijn. 

Ook zal de toekomstige heerschappij van een heel ander karakter en andere natuur zijn dan de heerschappijen die we op 
aarde kennen. Natuurlijk zijn er goede vorsten en regeringen geweest, waardoor voor de onderdanen een fijne en veilige 
samenleving gecreëerd werd. Altijd was dat echter maar van korte duur. Nimmer slaagde de mens erin een vaste en 
zekere samenleving te scheppen die blijvend was en voor alle onderdanen heil bracht. Daarnaast helaas, zijn er nog veel 
meer heersers geweest die hun heerschappij als middel zagen om hun eigen doelen en ambities te exploiteren. Ook 
vandaag zien we zelfs onder het zo geprezen democratisch bewind dat mensen uitgebuit en achtergesteld worden en is 
zeker het land Utopia nog niet gevonden.

De Bijbelse vorm van heerschappij voeren is van een heel ander karakter. De vorst is er op gericht het heil en de 
voorspoed van zijn onderdanen te zoeken. In de Here Jezus zien we daar een absoluut voorbeeld van. Hij, die koning is, 
was bereid zichzelf te ontledigen, dat wil zeggen: Hij legde alle eer en heerlijkheid af om Zijn volk van het beste te 
voorzien. Het bracht Hem aan het kruis. De doornenkroon sprak van Zijn hoge afkomst, maar ook van het offer dat Hij 
wilde brengen voor Zijn volk en Zijn onderdanen. 

Dan lezen we, dat wij als koningen zullen heersen. Dat betekent, dat zolang we nog in de knechtgestalte van het kruis 
leven, bereid moeten zijn ons kruis op ons te nemen. De belofte staat echter, wie nu in navolging zijn kruis op zich neemt 
zal straks met Hem als koning mogen heersen, tot in alle eeuwigheden. 


