
6 augustus
“Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 
zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij 
korte tijd blijven.” 
Openbaring 17:9,10

We denken nog een keer na over de zeven koppen, de zeven koninkrijken die elkaar opvolgen. De volkomen opstand 
van de mens tegen zijn Schepper. Er zijn inmiddels vijf koninkrijken gepasseerd op het moment dat Johannes dit alles 
ziet en hoort. We moeten dus in staat zijn deze koninkrijken te lokaliseren. Dat is weer niet zo moeilijk. De Here God zal 
Zijn rijk oprichten en dat rijk zal het beloofde land omvatten, met Jeruzalem als hoofdstad. Het rijk van satan verzet zich 
tegen het plan van God. 

Uitgangspunt is dus dat de vijf koninkrijken in een zekere relatie tot Israël staan. We denken aan Egypte, dan zijn we bij 
de geboorte van het volk Israël. Daarna komt Assyrië opzetten, zij veroveren het noordelijke rijk, waardoor de tien 
stammen tot op heden van de kaart verdwenen zijn. Vervolgens zien we het Babylonische rijk. Het volk is in 
ballingschap. Onder de Meden en de Perzen mogen de Joden terugkeren naar Juda en Jeruzalem. De volgende 
grootmacht die haar vreselijke invloed doet voelen in Jeruzalem is Griekenland. 

Door Antiochus Epiphanes, een voorloper van de antichrist, wordt de tempel ontwijdt en breekt er een revolutie uit 
geleid door de Maccabeeën. Die gebeurtenissen staan in het boek der Maccabeeën uitvoerig beschreven. Na de Griekse 
invloed komt het Romeinse rijk opzetten. Het is tijdens de heerschappij van Rome dat de Here Jezus geboren, maar ook 
gedood zal worden. 

Het Romeinse rijk is dus het zesde, dat rijk is er nog wanneer Johannes op Patmos de Openbaring ontvangt. Na het 
Romeinse rijk komt er dus nog één rijk. We stellen vast dat niet alleen het Romeinse rijk verdwenen is, ook Israël is 
verdwenen. 

Binnen Europa zien we steeds meer onderlinge samenhang tussen de verschillende staten. Het rijk van de antichrist is in 
opbouw, Israël of beter Juda is ook teruggekeerd, de situatie zoals die was aan het begin van de jaartelling herstelt zich. 
Het wachten is op de antichrist, maar wij verwachten bovenal Jezus Christus. Hij is onze hoop.


