
6 april
“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang”
Openbaring 8:1

We zien hier de Here Jezus weer handelend optreden. Hij verbreekt het zevende en laatste zegel. Deze verbreking brengt 
een enorme intensivering van de oordeelsgolven met zich mee. Met het verbreken van dit zevende zegel komen weer 
andere oordeelselementen vrij, de zogenaamde bazuin- en schaaloordelen. Deze komen steeds als een soort van 
telescoop uit elkaar voort. Soms  zegt men van deze oordelen dat het een parallel gebeuren is. Het lijkt me echter 
gezocht, het eenvoudig leven van de tekst laat een voortgaande ontwikkeling zien. 

Tot op dit ogenblik was er nogal wat geluid in de hemel. Johannes had bliksemstralen gezien en donderslagen en 
stemmen gehoord, die van de troon uitgingen. Hij had de vier dieren gehoord, die voortdurend het “heilig, heilig, heilig 
is de Here God, de Almachtige’ riepen. Het “wie is waardig” had geklonken, de roep om wraak van de martelaren. Het 
geluid van de aardbevingen moet vreselijk zijn geweest en dan ook nog de engel die opriep tot verzegeling van de 
Israëlitische geselecteerden. Nu het zevende zegel door de Heer wordt geopend valt er een stilte. Het is alsof iedereen 
kan lezen wat het laatste stukje van de rol aan rampen en onheil laat zien. De totale destructie van alles wat is, staat 
beschreven en het gaat nu gebeuren. Het is alsof een ramp zich onverwacht voor onze ogen afspeelt. We willen wel 
roepen om te waarschuwen, maar er komt geen geluid uit onze keel. We kunnen, gegrepen door de emotie, geen woord 
uitbrengen. 

In de hemel was het galmen van de loftuitingen tot God stilgevallen en ik stel me voor dat iedere minuut van dat half 
uur voor de apostel een eeuwigheid duurde. 
Natuurlijk is het vreselijk, dat zoveel mensen geoordeeld worden. We moeten echter beseffen dat de Here God steeds 
gelegenheid heeft gegeven tot omkering. Maar de genadetijd raakt op. 

Misschien is deze stilte wel zo te verklaren. Iedereen kijkt en wacht af. Zal er nog een ommekeer komen bij mensen? 
Zullen mensen pal voor de oordelen zich nog tot de Here bekeren? Wat denkt u? Waar staat u?


