
5 september
“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw 
heeft zich gereedgemaakt”.
Openbaring 19:7

We zijn gekocht en betaald. De bruidegom heeft er werkelijk alles opgezet om ons tot Zijn bruid te verwerven. De bruid 
heeft de beker aangenomen, daaruit gedronken, ze heeft gezegd: Ja, ik wil. Nu gaat de jongeman pijlsnel naar huis. Bij 
vader aangekomen jubelt het over zijn lippen: ja, ze wil, ze wordt mijn vrouw. We begrijpen iets van de vreugde en het 
enthousiasme. Hoeveel bruiden en bruidegoms zijn er niet verrukt over omdat de ander met hem of haar door het leven 
wil. 

Vader deelt in de vreugde maar stelt een belangrijke vraag: Waar wil je met je bruid gaan wonen? De jongeman is nog 
steeds vol vreugde, het kan hem niet snel genoeg geregeld zijn. Ach vader, we hebben genoeg aan een bescheiden 
onderkomen, we vertimmeren de schuur een beetje, dan zijn we dik tevreden. Vader, met rust en ervaring, weet beter en 
geeft zijn zoon de opdracht een goed passende woning te bouwen. Wanneer vader daarmee tevreden is, pas dan zegt hij 
tegen de zoon: ga nu en haal de bruid. De bruidegom hoeft dat geen twee keer te horen, hij gaat direct zijn bruid halen. 
Vader bepaalt dus de dag van het huwelijk.

Is het niet opmerkelijk dat de Here Jezus ons leert dat zelfs Hij dag noch uur weet van het tijdstip van het huwelijk en 
van Zijn terugkomst? Passen de dingen die de Heer zegt in Johannes 14:2,3 niet exact in de gebruiken rond het huwelijk 
in Israël. “want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder 
en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”. Ook sluit dit precies aan bij wat de Here Jezus zegt in 
Handelingen 1:7 “Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich 
gehouden heeft”. Vader bepaalt het tijdstip. 

De gemeente, de bruid, wacht vol spanning af en ziet uit naar de dag dat de bruidegom haar komt halen. Ik geloof vast 
en zeker, Jezus zal spoedig komen.


