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“en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er 
meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan”
Openbaring 21:4

Met Johannes kijken we mee naar die nieuwe wereld. We stemmen volledig in met de woorden die Paulus ons 
geschreven heeft: “Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen 
mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben” (1 Corinthe 2:9).  We zien dat de 
apostel eigenlijk niet weet te formuleren en geen woorden heeft om het schitterende van onze hemelse toekomst te 
beschrijven. Hij staat sprakeloos, daar heeft hij geen woorden voor. Voor Johannes geldt min of meer hetzelfde. Ook hij 
weet niet goed op welke manier hij de toekomstige heerlijkheid moet uitdrukken. Hij doet het anders dan Paulus. 
Johannes schrijft negatief over negatieve zaken, dat wordt dan positief. Hij schrijft: “De dood zal er niet meer zijn”. 

De dood is de meest gemene en verschrikkelijke vijand. De Bijbel noemt de dood zelfs de laatste vijand die onttroond zal 
worden (1 Corinthe 15:26). Paulus kan dan jubelen: “Dood waar is uw overwinning, dood waar is uw prikkel?”(1 
Corinthe 15:55). Direct in dit voetspoor kan Johannes  schrijven: “noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer 
zijn”. De dood als hoofdschuldige, maar daarnaast ook een heleboel andere zaken hebben rouw, geklaag en moeite 
gebracht. David schrijft in Psalm 56:9  “Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in uw kruik”. Wie 
gaat er zonder hartenpijn en lichamelijk leed te kennen door het leven? Hoeveel keren stonden we bij een ziekbed? 
Dikwijls maakten we de gang naar de begraafplaats. Mozes zegt het ons in Psalm 90:10 als volgt: “De dagen onzer jaren, 
daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn, tachtig jaren; wat daarin onze trots was, is moeite en leed, want het 
gaat snel voorbij, en wij vliegen heen”. 

Die eerste dingen zijn voorbijgegaan schrijft Johannes. Het zal ons hart niet meer openscheuren. Al dat negatieve en 
verdrietige zal er niet meer zijn. Wat kunnen we hartstochtelijk naar die toekomst uitzien. In geloof zien we het nu al.


